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Beste parochianen, 

Wanneer wij in deze Adventstijd samen uitzien naar het licht van Kerstmis, mogen 
wij ook met openheid kijken naar onze eigen situatie als parochie. Het is waar dat 
onze gemeenschap kleiner is geworden, dat vertrouwde gezichten ontbreken en 
dat de toekomst soms vragen oproept. Het licht lijkt minder fel te branden dan 
voorheen. 

Toch leert het Evangelie ons dat God vaak juist werkt in het kleine, het kwetsbare, 
het ogenschijnlijk onbeduidende. Een vlam die klein is, kan door Gods genade 
opnieuw ontvlammen. En die hoop zie ik volop aanwezig in onze parochie. 

http://www.federatiekana.nl/


Ik denk aan al die parochianen die zich met 
liefde inzetten, vaak verborgen en in stilte. 
Mensen die de kerk schoonhouden, die zorgen 
voor administratie en kerkhof, die de kapel 
openen, versieren, liturgische diensten 
mogelijk maken als koster, acoliet, lector, 
collectant of koorzanger. En aan hen die 
meedenken en meebidden voor de toekomst 
van onze gemeenschap. Jullie inzet is een 
kostbare gave. Jullie zijn de olie die de lampen 
van ons geloof brandend houdt. Mijn diepe 
dank aan ieder van jullie. 

Wij leven in een tijd vol verandering, waar veel 
mensen zoeken naar richting, rust en betekenis. 
Achter alle drukte en afleiding schuilt een diep 
verlangen naar God – een verlangen dat soms 
nog geen woorden heeft, maar wel gehoord wil 

worden. Als Kerk zijn wij geroepen om voor deze wereld een plaats van 
ontmoeting, vrede en gebed te zijn. 

Daarom willen wij terugkeren naar de eenvoud van het Evangelie. Zoals de eerste 
christenen samenkwamen in kleine gemeenschappen, om het Woord te horen, 
het brood te breken en elkaar te dragen, zo willen ook wij opnieuw bouwen aan 
een warme, nabije geloofsgemeenschap. Een parochie waar mensen niet alleen 
komen om een verplichting te vervullen, maar om thuis te komen in Gods 
aanwezigheid. 

Deze Kerst vieren wij dat Christus het licht is dat de duisternis niet kan 
overwinnen. Hij komt niet met macht of pracht, maar in stilte, in eenvoud, om 
ons hart te raken. Mogen wij Zijn licht ontvangen, het koesteren en doorgeven 
aan elkaar. 

Ik wens u een gezegende Advent toe en een Kerstfeest waarin Christus’ vrede en 
vreugde uw hart mogen vervullen.  

pastoor Rajan  
 

Een nieuwe start vanaf de Advent 



 

Op zondag 30 november is de Advent 
begonnen, de voorbereidingstijd op 
Kerstmis. Vier weken lang steken we 
elke zondag een extra kaarsje op de 
adventskrans aan, totdat op zondag 21 
december alle kaarsen branden en we 
enkele dagen later Kerstmis kunnen 
vieren.  
 

Met het begin van de Advent begint in 
de Kerk ook een nieuw Kerkelijk jaar. We beginnen dan weer aan een nieuwe 
cyclus van de grote verhalen uit het leven van Jezus. Op de zondagen 
daaromheen horen we andere verhalen uit het leven van Jezus. Dit wordt de ‘tijd 
voor het jaar’ genoemd. 
 

In de liturgie hebben al die tijden en feesten ook een eigen kleur: wit is voor de 
hoogfeesten, paars voor de advent en de vasten, rood voor de martelaren en 
groen voor de gewone tijd door het jaar.  
 

------------ TERUGBLIK ------------ 
 

Afscheid van Mia Moonen, koster van Heibloem 
 

Tijdens de H.Mis op zondag 9 november heeft de parochie St. Isidorus zijn 
waardering uitgesproken voor het werk dat Mia Moonen gedurende vele jaren 
op zich heeft genomen. Ze vervulde veel taken in de kerk. Zo werd ze een 
vertrouwde en onmisbare persoon voor onze parochiegemeenschap. Nooit werd 
tevergeefs een beroep op haar gedaan. 
 

In een korte toespraak schetste 
pastoor Rajan het belang en de 
waarde van Mia  en haar werk. 
Als blijk van waardering kreeg ze 
een gravure van haar geliefde 
kerk cadeau, vervaardigd door 
dorpsgenoot Arno Verstappen. 
Ze was er erg blij mee en liet haar 
cadeau door alle aanwezigen 



bewonderen. Haar laatste actie op deze dag was, dat ze de kachel in de sacristie 
aan de praat kreeg.  
 

Mia, bedankt voor alles wat je hebt gedaan en hebt betekend voor de parochie 
Heibloem. We hopen je nog af en toe te zien op je vaste plekje in de voorste 
kerkbank.  
 
 

Geslaagd Ceciliafeest   

Op zondag 16 november werd in Haelen door de gezamenlijke koren van 
federatie KANA het Ceciliafeest gevierd. Eén van de aanwezige koorleden heeft 
een verslagje geschreven: 

De H.Mis in Haelen werd door maar liefst 62 zangeressen en zangers 
opgeluisterd, onder de bekwame leiding van Marie Louise Leijnse en aan het orgel 
Sylva Berghs. Kapelaan Joy zorgde voor een aangename verrassing door feilloos 
de prefatie te zingen en de inleiding en het Onze Vader. Het feest bij Aldenghoor 
in Haelen was perfect verzorgd. Pastoor Rajan heette iedereen welkom en was 
merkbaar blij met zoveel aanwezige koorleden uit de federatie KANA.   

Na de welkomstkoffie werden 
zeven jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Dit zijn de 
jubilarissen: 

Wies Schroeten, 40 jaar lid 
koor Buggenum; helaas niet 
aanwezig wegens ziekte;   
Arno Verstappen, 40 jaar lid 
Roggel/Heibloem;  Nora 
Baetsen, 50 jaar lid Roggel/ 
Heibloem;  Annie Maessen, 50 jaar lid, Roggel/Heibloem; Annie Peeters, 50 jaar 
lid en ruim 55 jaar actief Nunhem/Buggenum; Wiel Peeters, 60 jaar lid, 65 jaar 
actief Roggel/Heibloem; Annie Naus, 60 jaar lid en 62 jaar actief  Roggel/ 
Heibloem; 
 

Voor ieder was er een dankwoordje door Pastoor Rajan, de onderscheiding met 
bijbehorende versierselen en natuurlijk een mooi boeket bloemen.  
Een hartelijk applaus en een spontaan ‘Lang zullen ze leven’ was hun beloning op 
deze dag.  



Vervolgens genoten we met z’n allen van een uitstekend en smakelijk warm 
buffet  met ouderwetse voedzame en met zorg toebereidde gerechten. Een  
goede keuze. De klapper van de dag was de tombola, met door iedereen 
bijeengebrachte prijsjes.  

Iedereen ging voldaan en dankbaar naar huis. Nieuwe vriendschappen gesmeed, 
oude aangehaald en met het gevoel ‘Zo willen we verder gaan, samen voor het 
goede doel’.  

 
------------ OP DE AGENDA IN DECEMBER ------------ 

 
Kerstactie DiaNico 
 

De stijgende kosten van levensonderhoud maken het voor velen in onze tijd een 
uitdaging om rond te komen. Ook in onze eigen omgeving doet dit zich vaker voor 
dan we ons misschien realiseren. Dit raakt ons allemaal, want we leven in een 
gemeenschap waarin we voor elkaar willen zorgen en naar elkaar willen omzien.  

Geen mens kan iedereen 
helpen, maar iedereen kan 

een mens helpen 
 
Vanaf de 1e zondag  van de advent (zondag 30 november) tot en met Kerstmis 
staan achter in de kerken van Heibloem, Neer en Roggel staan kratten voor de 
inzameling. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunt u elke donderdag terecht in het 

parochiekantoor in Roggel en elke 
woensdag in het parochiehuis in Neer. 
Ook kunt u spullen neerzetten in de 
dagkapel. 
 

Na afloop zullen we alle ingezamelde 
producten overhandigen aan DiaNico, 
de voedselbank in Leudal. Zij zorgen 
ervoor dat deze producten 
terechtkomen bij de mensen die ze het 
hardst nodig hebben.  

 
Elke bijdrage, hoe klein ook, kan een groot verschil maken. Daarom is ook uw 
financiële bijdrage van harte welkom, deze zal door de voedselbank DiaNico goed 
besteed worden. Dank u wel voor uw betrokkenheid en steun! 
 



 
Aanbidding in Horn 
 

Op donderdag 4 december vindt in het dagkapel in 
de kerk van Horn, aanvang 19.00 uur, de 
maandelijkse Aanbiddingsbijeenkomst plaats. We 
komen samen, onder leiding van pastoor of 
kapelaan, rond het uitgestelde Allerheiligste.  
 
Een bijeenkomst van gebed, zang, en overweging. 
Een moment van stilte, bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld.   
 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Iedereen is  van harte 
welkom. 
 

 
 
Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat 
gepland op dinsdag 9 december om 20.00 uur in de Credo-
parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen.  
 
Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te 
melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via 
dopen@federatiekana.nl.  
 

Tee  

H. Missen rondom Kerstmis in onze federatie 
 

Rondom het feest van Kerstmis vieren we de H. Missen in onze federatie op: 
 

mailto:dopen@federatiekana.nl


Woensdag 24 december (gezinsmis): Haelen 17.00 uur – 
Roggel 17.00 uur - Neer 20.00 uur – Horn 19.00 uur  
 
Woensdag 24 december (nachtmis): Buggenum 20.30 
uur - Roggel 22.00 uur - Nunhem 24.00 uur  
 
Donderdag 25 december (1e Kerstdag):  Nunhem 9.30 
uur - Heibloem 11.00 uur – Horn 11.00 uur 
 
Vrijdag 26 december (2e Kerstdag): Haelen 11.00 uur - 
Neer 11.00 uur 

 
 

 
Thuiscommunie voor Kerstmis 
 

Net zoals voorgaande jaren willen we dit jaar ook weer graag de communie 
brengen aan de parochianen die met Kerstmis niet in de gelegenheid zijn om naar 
de kerk te komen. Dit zullen we doen aan de hand van de afspraak die we hiervoor 
met u zullen maken.  
 
Aanmelden hiervoor kan telefonisch tot uiterlijk 16 december: Heibloem: 0475-
495055 (Arno Verstappen), Neer: 0475-593968 (parochiehuis, op 
woensdagochtend), Roggel: 0475-492632 (Fam. Jegers). 

 
 
 
Herdenking Kerstavond 1944 in Buggenum 
 

Op woensdag 24 december worden, dankzij de toewijding van de 
Heemkundevereniging Buggenum, ‘s avonds brandende kaarsen geplaatst op de 
oorlogsgraven op het kerkhof in Buggenum.  
 

Lichtjes op oorlogsgraven is een betekenisvolle traditie in 
Nederland waarbij kaarsen worden geplaatst op de graven 
van gesneuvelde soldaten ter nagedachtenis aan hun 
offers. Laat dit licht op de graven een symbool zijn van 
onze dankbaarheid en onze onwankelbare hoop: dat dit 
zich nooit meer zal herhalen.  
 

tel:+3147593968
tel:+3147593968


De ceremonie is niet alleen een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten, maar 
ook een gelegenheid voor de gemeenschap om samen te komen en stil te staan 
bij de waarde van vrijheid. In de Nachtmis, aanvang 20.30 uur in de parochiekerk 
van Buggenum, zullen de gesneuvelden soldaten herdacht worden en zal voor de 
slachtoffers worden gebeden.  
 
 

Kerststal bezichtigen in parochiekerk van Neer en Roggel 
 

Op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u in de parochiekerken van Roggel en Neer 
de kerststal gaan bezichtigen: 
 

Roggel – op beide Kerstdagen van 14.00 tot 16.00 uur 
Neer -  op beide Kerstdagen van 14.00 tot 16.00 uur 
 

 
Oproep - Maak een mooie foto van de kerststal in uw kerk 

Binnenkort worden in onze kerken weer de prachtige kerststallen opgebouwd. 
Pastoor Rajan en het kerkbestuur van federatie KANA nodigen iedereen van harte 
uit om een mooie foto te maken van de kerststal in uw parochiekerk en deze 
vervolgens in te sturen naar Tjeu Scheepers (tjeuscheepers@gmail.com).  

Waarom deze uitnodiging? De mooiste foto zal volgend jaar worden gebruikt 
worden voor de kerstkaart die jaarlijks aan de vrijwilligers van de parochies wordt 
gestuurd. Uiteraard met vermelding van de maker van de foto en in welke kerk 
deze kerststal is te zien.  We hopen veel foto’s van u te mogen ontvangen.                                                                                           

 
------------ VOORUITBLIK ------------ 

 
Nieuwjaarsreceptie 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we elkaar 
natuurlijk ook alle goeds toewensen voor het nieuwe 
jaar. Daarom vieren we op zondag 4 januari om 9.30 
uur de H. Mis in Roggel voor alle zeven parochies van 
federatie KANA.  

 
Aansluitend aan deze Mis bent u uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie die we 
houden in de sacristie/kerk van Roggel.  
 

mailto:tjeuscheepers@gmail.com


Bijbelavond 

In december is er geen Bijbelavond. De eerstvolgende 
bijbelavond is op dinsdag 27 januari, aanvang 20.00 uur 
in Haelen in het parochiekantoor. De toegang is gratis. U 
bent van harte welkom!   
 

 
------------ NIEUWS UIT BISDOM ROERMOND ------------ 

 
Terugkijken installatiemis deken Patrick Lipsch van Gulpen 
 

Op zondagmiddag 9 november jl. is onze 
vorige pastoor, Patrick Lipsch tijdens een 
feestelijke H.Mis in de Sint-Petruskerk van 
Gulpen geïnstalleerd als deken van Gulpen.  
 
De plechtige viering werd door velen bezocht, 
waaronder een behoorlijk aantal parochianen 
vanuit federatie KANA, hetgeen zeer werd 

gewaardeerd door de nieuwe deken.   
 
Via de link LIVE - Delta Limburg kunt u de plechtige H.Mis (nog eens) terugkijken.  

Tweede rondetafelgesprekken Bisdom Roermond in Rolduc 

‘Durf klein te denken’, was een van de boodschappen die bisschop Ron van den 
Hout zaterdag 15 november meegaf aan de deelnemers aan het 
rondetafelgesprek over de toekomst van het bisdom. Het was de tweede keer 
dat bijna 150 mensen uit het hele bisdom in Abdij Rolduc bij elkaar kwamen om 
samen na te denken over de Kerk van morgen.  

Nadat tijdens de eerste bijeenkomst 
de vraag naar het waarom van kerk en 
geloof centraal had gestaan, werd in 
de tweede bijeenkomst gesproken 
over de vraag: hoe gaan we samen op 
weg naar de Kerk van de toekomst?  

In zestien groepen werd daar in drie 
rondes overgesproken. Mgr. Van den 
Hout wees erop dat deze manier van 

https://www.deltalimburg.nl/live/142/Installatie%20van%20Patrick%20Lipsch%20als%20Deken%20van%20Gulpen


samenkomen heel waardevol is en een teken van samen kerk-zijn. Ook veel 
deelnemers noemden de ontmoeting met anderen heel belangrijk. 

Begin december wordt de derde en laatste bijeenkomst gehouden. 

Pastoor Rajan was hierbij ook aanwezig. 
 

Overleden  
 

22 november Griet van Lier-Beeren  87 jaar Neer 
 
Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 
 

 

------------ H.MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN ------------ 
 

Nieuw Missenrooster voor Roggel 

Na afloop van het winterrooster krijgt Roggel een nieuw missenrooster: In de 
periode Palmzondag tot Allerzielen is er elke tweede zaterdag om 19.00 uur een 
H.Mis in de kerk. In de periode Allerzielen tot Palmzondag is er elke tweede 
zondag om 9.30 uur een H.Mis in het Jozefhuis, met uitzondering van speciale 
missen en belangrijke kerkelijke feestdagen. Dit is een blijvende wijziging (zie het 
overzicht van de H.Missen in elke nieuwsbrief voor het actuele overzicht). 

Aanleveren misintenties  

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-nieuwsbrief is 
het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het parochiehuis in Neer door te 
geven vóór 15 december.  
 

 

 

 

OVERZICHT H.MISSEN IN HEIBLOEM, NEER EN ROGGEL 
 

WOENSDAG 3 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis 
- Jaardienst voor ouders Peeters-Artz en ouders Leunissen-
Van Heel en hun overleden kinderen 

- Voor Piet Leunissen 
- Voor  Griet van Lier - Beeren 
- Voor de leden en overleden leden van de 
seniorenvereniging 

ZATERDAG 6 DECEMBER 



NEER 19.00 UUR – H.MIS VERVALT 

ZONDAG 7 DECEMBER, TWEEDE ADVENT 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in het Jozefhuis 

- Jaardienst Sjra Vissers 

- Jaardienst Mathieu Houben en Henrica van Eijck 

- Jaardienst Piet van Roij 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk/sacristie 
- Jaardienst Til van Lier-pouls 

- Jaardienst Antoon Roost 
WOENSDAG 10 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 
- voor de zieken en ouderen, die in het ziekenhuis verblijven 

ZATERDAG 13 DECEMBER 

ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS VERVALT 

ZONDAG 14 DECEMBER, DERDE ADVENT 

NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis 
–  voor Dre Kivits en Miet Kivits-Soetens en zoon Ad 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
DINSDAG 16 DECEMBER 

ROGGEL 14.00 UUR – Kerstviering Senioren in La Rochelle 

NEER 17.00 UUR – Kerstviering NVV in het parochiehuis 
- voor alle leden en overleden leden van de 
vrouwenvereniging 

WOENSDAG 17 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis 
- voor de vrijwilligers van onze parochie, die onmisbaar zijn 
voor onze parochie 

DONDERDAG 18 DECEMBER 

NEER 14.00 UUR – Kerstviering Zonnebloem in het parochiehuis 
- voor alle leden en overleden leden van de Zonnebloem 

ROGGEL 19.30 UUR – Kerstviering LKV in La Rochelle 

ZATERDAG 20 DECEMBER 

NEER 13.30 UUR – Kerstviering Senioren in het parochiehuis 
- voor alle leden en overleden leden van de 
seniorenvereniging 
19.00 UUR – H.MIS VERVALT 

ZONDAG 21 DECEMBER, VIERDE ADVENT 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in het Jozefhuis 



HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk/sacristie 

WOENSDAG  24 DECEMBER, KERSTAVOND 

ROGGEL 17.00 UUR – Gezinsmis in de kerk 
- Jaardienst voor Ben Houben en Annie Houben-Strijbos 
- Voor  Noor Broens-Coenen 
22.00 UUR – NACHTMIS in de kerk 

NEER 20.00 UUR – Gezinsmis in de kerk 
- Voor Corrie Geraets-Ververs en Wim Geraets 

DONDERDAG 25 DECEMBER – EERSTE KERSTDAG 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H.MIS 

VRIJDAG 26 DECEMBER – TWEEDE KERSTDAG 
NEER 11.00 UUR – H.MIS in de kerk m.m.v. Maas- en Neergalm 

- Jaardienst voor  Jan Hermans en Emalie Hermans, Andreas 
Hermans 

  en echtgenote Maria Geraets en familie. 
- Jaardienst voor  Harrie Vestjens 
- Jaardienst voor Piet Strik en Mia Dorssers 

- Voor Mia Theelen 

- Jaardienst voor  Herman van Cruchten en Truus van 
Cruchten-Stemkens 

- voor Servy Dirks-Caris en overleden familieleden 

- voor Ton Hillen 

- voor Annie en Frans Martens 
- voor Tjeu Geraets en Mia Geraets-Rooijakkers en Luc 
Gereats 
- voor overleden ouders Michiel Smeets en Christina Smeets 

- voor alle leden en overleden leden van de zangvereniging 
Maas- en Neergalm 

ZATERDAG 27 DECEMBER 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS VERVALT 

ZONDAG 28 DECEMBER, DERDE ADVENT 

NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis 
- Voor Fam. Scheres-Cabbolet, Louis Scheres, Elly en Piet 
Moors, Loesje, Glen en Noud 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 

WOENSDAG 31 DECEMBER 

NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 
- Voor Jan Tobben 



- Voor de vrijwilligers van onze parochie, die onmisbaar zijn 
voor onze parochie. 

 

                            ------------ CONTACTGEGEVENS ------------ 
 

Pastoor Rajan, Bergerstraat 11, Neer 
email pastoorrajan@federatiekana.nl, telefoon 06-47755001 
 

Kapelaan Sanchon, Biesstraat 1a, Heythuysen             

email kapelaansanchon@federatiekana.nl, telefoon 06-18406451 

 
Kapelaan Joy, Schepenbank 17, Haelen 
email kapelaanjoy@federatiekana.nl, telefoon 06-14965133 

 
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, neer@federatiekana.nl  
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
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