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Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? 

In Lourdes! 

Elke jaar gaan vele mensen naar de 

bijzondere grot waar Maria in 1858 

aan het meisje Bernadette Soubirous 

is verschenen. Om daar voor de grot 

te staan waar dit grootse gebeuren 

heeft plaatsgevonden is een 

bijzondere ervaring. Het wordt wel 

eens omschreven als de plaats waar 

je voelt dat de hemel de aarde raakt.  Mensen gaan naar Lourdes om steun 

te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om gewoon even stil te 

zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te 

beleven om er kracht en steun te zoeken.  

 

Na het overweldigende succes in 2022 gaan we ook dit jaar weer vanuit 

onze federatie Kana, naar Lourdes, en wel van 9 tot en met 17 september. 

In 2023 is o.a. kapelaan Rajan de parochiepriester die ons op deze reis 

begeleidt . We reizen per bus met ‘Het huis voor de Pelgrim’ naar Lourdes 

in Zuid-Frankrijk en tijdens deze reis wordt u een volledig verzorgd 

programma aangeboden. Onderweg naar Lourdes zullen we een aantal 



interessante plaatsen in Frankrijk bezoeken om zo ook samen op te trekken 

tijdens onze reis. Aangekomen in Lourdes kunt u –geheel  vrijblijvend- 

deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen 

door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën. De ervaringen uit eerdere 

jaren waarin wij met onze parochiefederatie zijn geweest zijn altijd 

helemaal prima!  

Voor meer informatie over deze reis naar Lourdes kunt u terecht bij 

kapelaan Rajan (kapelaan@federatiekana.nl of 06-47755001). Ook op de 

site van het Huis van de Pelgrim is meer informatie te vinden over deze 

reis. 

 

Uitnodiging openingsavond Vastenaktie maandag 6 februari 

Na het grote succes van het 

verleden jaar zullen we ook dit 

jaar in ons dekenaat tijdens de 

vastenactie aandacht schenken 

aan het Pope Francis Home in India. Tijdens de openingsavond zal onder 

andere kapelaan Rajan vertellen over de uitgevoerde activiteiten en 

stilstaan bij wat we tijdens de komende vastenactie willen gaan doen. U 

bent van harte welkom om bij deze avond aan te sluiten, deze zal 

plaatsvinden in het parochiehuis in Neer, Kerkplein 4 op maandag 6 

februari. 

 
Het programma van de avond ziet er als volgt uit 
- 19.45 uur: inloop met koffie/thee   
- 20.00 uur: opening door Deken W. Miltenburg, fso 
- Aansluitend terugblik project door kapelaan Rajan  
- Pauze  
- Vooruitblik project vastenactie project Pope Francis Home door Kapelaan 
Rajan en gelegenheid tot het stellen van vragen 
- Presentatie over recente ontwikkelingen op Missiegebied door Elianne 
van den Heuvel, directeur Missiebureau Roermond. 
- 22.00 uur: sluiting.  
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Blasiuszegen 

Vanouds wordt de heilige Blasius aangeroepen door mensen met 

keelaandoeningen. Volgens de overlevering kwam een wanhopige moeder 

met haar kind in de armen bij Blasius. Het zoontje dreigde te verstikken 

door een visgraat die in zijn keel was blijven steken, Blasius legde het kind 

de handen op en bad dat het kind gered mocht worden. Zo gebeurde. Als 

herinnering en vertrouwend op de voorspraak van de heilige Blasius bij de 

Heer, wordt in veel parochies de Blasiuszegen gegeven. Twee kaarsen, 

gewijd op het feest van Maria Lichtmis, 2 februari, worden in de vorm van 

een Andreaskruis tegen de hals van de gelovige gehouden en daarbij wordt 

gebeden: "Op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, 

bevrijde God u van keelziekten en alle andere kwaad. In de Naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” Ook in onze parochies willen 

rondom de 3e februari de Blasiuszegen uitdelen, weet u van harte welkom 

om deze te ontvangen! 

 

Waarom Aswoensdag zo heet 

Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het 

halen van het Askruisje. Toch is dat niet de eerste 

reden, waarom deze dag Aswoensdag heet. De 

naam gaat terug op de veel oudere praktijk van de 

openbare boete in vroeger eeuwen. Het dragen 

van het boetekleed en het bestrooien met as 

waren al bekend in de tijd van het Oude 

Testament. Een uitdrukking als ‘in zak en as zitten’ komt rechtstreeks uit de 

Bijbel. Ook in het heidendom kwamen dergelijke asrituelen voor als teken 

van droefheid, vergankelijkheid, boete en bekering. As heeft een 

zuiverende werking. Het wordt van oudsher gezien als een materiaal om 

mee te reinigen, in letterlijke en figuurlijke zin.   

 

In loop van de 11e eeuw verdween de openbare boete en werd de praktijk 

van asoplegging een gebruik voor alle gelovigen. In 1091 bepaalde paus 

Urbanus II dat met Aswoensdag iedere gelovige as opgelegd moest krijgen. 



Bij de mannen werd de as op het hoofd gestrooid en de vrouwen kregen 

ook toen al een askruisje op het voorhoofd zoals dat nu voor alle gelovigen 

gebruikelijk is. 

 

Bijbelavond 

De Bijbel is een boek voor ons met niet alleen verhalen van vroeger maar 

ook met een boodschap voor ons leven, elke dag weer! Samen willen we 

ontdekken welke boodschap de Bijbel voor ons heeft. Daarom is iedereen 

van harte welkom op onze bijbelavonden, die altijd worden gehouden op 

de laatste dinsdag van de maand, afwisselend in het parochiecentrum in 

Haelen en het parochiehuis in Neer. In februari zal deze avond worden 

gehouden op 28 februari vanaf 20:00 in het parochiehuis in Neer, deze 

avond zal ongeveer 1,5 uur duren. Ook hiervoor van harte uitgenodigd! 

 

Aanbidding 1e donderdag van de maand 

Deze maand komen wij op donderdag 02 februari samen in Neer in het 

parochiehuis om 19.00 u. Wij komen samen, o.l.v. de Pastoor of de 

Kapelaan, rond het uitgestelde Allerheiligste. Een half uurtje van gebed, 

zang, en overweging. Een moment van stilte, bezinning en verbondenheid 

in onze jachtige wereld. Aansluitend is er koffie of thee in het 

parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom. 

 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

De volgende bijeenkomst voor de 

Doopvoorbereiding staat gepland op  dinsdag 14 

februari  a.s.  op het vertrouwde adres: parochiezaal 

Biesstraat 2a Heythuysen, van  20.00 u. – 21.30 u. 

Ook in maart zal de doopvoorereiding plaatsvinden 

op de 14e. Voor een goede organisatie is het 

belangrijk om u tijdig aan te melden bij: Jeanine van de Kruijs via e-mail:  

dopen@federatiekana.nl 
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Wijziging tarieven  

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de tarieven die wij als parochie 

hanteren (op advies van het Bisdom) bijgesteld, hierover informeerden wij 

u reeds in de parochienieuwsbrief van januari. Ook met betrekking tot de 

misstipendia zijn er enkele wijzigingen: een misintentie door de week kost € 

15 en een H. Mis in het weekeinde € 30. Nadere en uitgebreide informatie 

kunt u lezen op onze website en ook in de parochiegids van het nieuwe jaar 

die u binnenkort in uw brievenbus mag verwachten.  

 

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal 

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij 

elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is 

altijd de viering met de paus. 

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden 

plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon 

in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep 

jongeren naar toe, van 22 juli t/m 9 augustus. Naast 

het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook 

andere bijzonder plaatsen onderweg. Interesse? 

Houd dan de website in de gaten: www.bisdom-

roermond.nl/wjd of kijk op www.wjd.nl 

 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 

Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk om deze bij het parochiekantoor door 

te geven VOOR 24 februari. 

 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 
NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– voor de levende en overleden leden van de 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 

http://www.wjd.nl/


Seniorenvereniging, speciaal voor Nellie van Kessel-aan 
den Boom en voor Harry Huijsmans, die onlangs 
overleden zijn. 
 
 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
NEER: 19:00 UUR H. MIS VERVALT 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
ROGGEL: 

 
9:30 UUR  H. MIS VERVALT 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS IN DE KLOKKESTOEL 
– voor alle vluchtelingen en mensen in nood 
 
Opgeluisterd door het kerkkoor 
 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 

NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
– voor de jarigen van deze maand 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 
ROGGEL: 9:00 UUR H.MIS MET TOEDIENING VAN HET H. VORMSEL 

 
ZATERDAG 11 FEBRUARI 

ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN DE KERK 
– zeswekendienst voor Dré Theelen 
– jaardienst voor Margaretha Hendriks-Vullers 
– voor alle overledenen van de familie Metsemakers 
– voor Bair Metsemakers en overleden familie 
 

ZONDAG 12 FEBRUARI 
NEER: 9:30 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– 6-wekendienst voor Harry Huijsmans 
– voor Jac Sillekens, Margeretha Sillekens-van Dijk, Piet 
Sillekens en Jo van der Varst 
– Jrd. voor Mia Otten-Prinsen, Jan Otten en ouders 
– Jrd. voor Tilly Winkelmolen 
– Jrd. voor Driena Verboeket 
 
 

HEIBLOEM 11:00 UUR H. MIS VERVALT 



WOENSDAG 15 FEBRUARI 
NEER: 

 
 

9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS 
– voor onze bischop Harrie Smeets 
– voor het welzijn van onze parochie 

ZATERDAG  18 FEBRUARI 
NEER: 19:00 UUR H. MIS VERVALT 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 
ROGGEL: 9:30 UUR H. MIS MET CARNAVALSVERENIGING DE 

SJANSEMAEKERS 
– voor Jac en Miet Boonen-van Neerven en kinderen 
Harry en Mart uit dankbaarheid 
– voor alle levenden en overleden leden van 
carnavalsvereniging de Sjansemaekers 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS 
 

WOENSDAG 22 FEBRUARI - ASWOENSDAG 
NEER: 9:00 UUR H. MIS IN HET PAROCHIEHUIS  

– voor de ziekenen en ouderen, die in het ziekenhuis of 
verzorgingshuis verblijven 
 

ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN DE KERK 
– als dank voor de afgelopen dagen en voorbereiding 
voor de vastentijd 
 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
ROGGEL: 19:00 UUR H. MIS IN DE KERK 

– zeswekendienst  voor Cor Mols 
Jaardienst 
– voor Jacobus Beenders 
– voor Ben Geraets en Nelly Geraets-Goertz 
– voor Willem Nijssen 
– voor Jan van Nieuwenhoven en tevens voor zijn 
verjaardag 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI 
NEER: 9.30 UUR H.MIS IN HET PAROCHIEHUIS 

– 6-wekendienst voor Wies Pouls-van den Beuken 
– ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
 

HEIBLOEM: 11:00 UUR H. MIS VERVALT  
  



Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11 Neer, pastoor@federatiekana.nl 

Telefoon: 0475-510105 – 06-54761208 

Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17 Haelen, 

kapelaan@federatiekana.nl Telefoon: 0475-480284 – 06-47755001 
 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  

Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem  

Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393  

Email: heibloem@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 

Parochie H. Martinus Neer:  

Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Parochiekantoor/ Parochiehuis: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968  

Email: neer@federatiekana.nl  

Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 

Parochie H. Petrus Roggel:  

Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel  

Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393  

Email: roggel@federatiekana.nl 

Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
 


