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De Goede Week 

De Goede Week is een bijzondere tijd in het jaar, waarin we worden uitgenodigd 
om als Pelgrims van Hoop stil te staan bij de kern van ons geloof: de liefde en 
opstanding van Jezus. Het thema van het Heilig Jaar 2025, Pelgrims van Hoop, 
nodigt ons dit jaar extra uit om met vertrouwen en geloof op weg te gaan, 
ondanks de uitdagingen van onze tijd. De Goede Week biedt een unieke 
gelegenheid om dit te beleven en te verdiepen. 

Palmzondag 

De Goede Week begint met Palmzondag, waarop we de intocht van Jezus in 
Jeruzalem vieren. Jezus wordt ontvangen als een koning, terwijl mensen 
palmtakken zwaaien en roepen: "Hosanna!" Toch weten we dat deze vreugde 
snel zal omslaan in verdriet. Palmzondag herinnert ons eraan dat hoop niet altijd 
eenvoudig is, maar dat Jezus ons leert om vanuit nederigheid en vertrouwen op 
God te leven. U bent van harte welkom om in onze kerk Palmzondag met ons 
mee te vieren: in Neer op zaterdag 12 april, om 19.00 uur, in Roggel op zondag 
13 april, om 9.30 uur en in Heibloem op zondag 13 april, om 11.00 uur.  

Chrismamis 

Tijdens de Chrismamis, die gevierd wordt op woensdag 16 april, om 19.00 uur, in 
de Goede Week in onze kathedraal te Roermond, zegent de bisschop de oliën die 
het hele jaar door gebruikt worden in sacramenten zoals doopsel, vormsel en 

http://www.federatiekana.nl/


ziekenzalving. Ook zullen alle priesters tijdens deze eucharistieviering hun 
wijdingsbelofte vernieuwen.  Deze viering benadrukt hoe Gods genade ons 
telkens weer vernieuwt en versterkt in onze pelgrimstocht van hoop. Wilt u graag 
deze mis bijwonen en aansluitend koffiedrinken? Meld u dan aan door een email 
te sturen naar nieuwsbrief@federatiekana.nl onder vermelding van de namen 
van de personen die meegaan. Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 april. Wilt u 
alleen de mis bijwonen, dan hoeft u zich niet aan te melden.   

Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zichzelf 
gaf in brood en wijn als teken van zijn liefde. Hij waste ook de voeten van zijn 
leerlingen, een daad van nederigheid die ons oproept om elkaar te dienen. Het is 
een dag waarop we worden uitgenodigd om stil te staan bij de kracht van 
gemeenschap en zelfgave, we vieren Witte Donderdag op donderdag 17 april om 
19.00 uur in onze kerk te Haelen.   

Goede Vrijdag 

Goede Vrijdag is een dag van diepe rouw en 
bezinning. We herdenken de kruisiging en dood 
van Jezus, die zijn leven gaf voor onze zonden. 
Hoewel het een dag vol pijn lijkt, schuilt er ook 
hoop: door zijn sterven opent Jezus voor ons de 
weg naar nieuw leven. Zijn lijden wordt zo een 
teken van ultieme liefde en vergeving. U bent 

van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de kruiswegwandeling op vrijdag 
18 april in Neer om 15.00 uur (zie aankondiging verderop in deze nieuwsbrief), 
maar ook bij de kruisweg om 15.00 uur in Haelen. En ook ‘s avonds als we het 
lijden en sterven van Jezus willen herdenken, bent u van harte welkom om mee 
te vieren om 19.00 uur in de kerk in Horn.  

Stille Zaterdag 

Op Stille Zaterdag heerst er stilte en bezinning. Het lichaam van Jezus ligt in het 
graf, terwijl gelovigen wachten op het licht van Pasen. Deze dag nodigt ons uit tot 
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reflectie over wat het betekent om te blijven hopen en bidden in tijden van 
duisternis.  

Pasen 

Pasen is het hoogtepunt van de Goede Week: het feest van de opstanding! Jezus 
overwint de dood en brengt nieuw leven voor iedereen. Een dag vol vreugde en 
hoop, waarin we vieren dat God altijd trouw blijft aan zijn belofte om ons leven 
te vernieuwen. We vieren de verrijzenis heel bijzonder in de Paaswake op 
zaterdag 19 april, om 19.00 uur in de kerk te Roggel. En ook op 1e Paasdag, 
zondag 20 april om 9.30 uur in de kerk in Neer en om 11.00 uur in de kerk in 
Heibloem. Ook op 2e Paasdag, maandag 21 april, om 11.00 uur in de kerk in 
Haelen bent u van harte welkom. 

Een zalig Pasen! 

Moge Pasen dit jaar een bron van licht en vreugde zijn voor u en uw dierbaren. 
Als pelgrims van hoop mogen we elkaar helpen om steeds weer op weg te gaan 
naar liefde, vrede en gemeenschap. Laat deze dagen ons hart vervullen met 
vertrouwen in Gods nabijheid, zodat we samen kunnen bouwen aan een wereld 
vol hoop. Een Zalig Pasen voor u en uw dierbaren!                     

 - Pastoor Patrick Lipsch - 

Vrijwilligersmiddag parochies Heibloem en Roggel 

Op donderdag 13 maart vond in La Rochelle in Roggel de vrijwilligersmiddag 
plaats van de parochies Heibloem en Roggel. Er 
waren 58 personen aanwezig, die onder het genot 
van koffie/thee met vlaai hartelijk welkom werden 
geheten door kapelaan Rajan. Het was een gezellige 
middag, waarbij de aanwezigen hebben genoten van 
een presentatie van Jac Dirkx van de 
Heemkundevereniging over de kerk door de eeuwen 
heen en over het telefoonboek van Roggel anno 
1935, dat 25 (!) telefoonnummers bevatte. 
Daarnaast werd acoliet Rein Nollen in het zonnetje 



gezet. Hij heeft uit handen van kapelaan Rajan een onderscheiding ontvangen. 
(foto Toos Jegers)  

Dekenale Vormelingenmiddag in Neer 

Het dekenaat Thorn organiseerde op zaterdag 15 maart in het parochiehuis in 
Neer een geslaagde vormelingenmiddag voor negentien jongeren onder het 
thema “Go with the Wind”. De middag, professioneel verzorgd door het 
Missieburo Roermond, combineerde geloofsverdieping met ontspannende 
activiteiten. De bijeenkomst begon met een interactief kennismakingsspel 
waarbij de vormelingen met behulp van een draad een netwerk van 
verbondenheid vormden. Dit visualiseerde treffend hoe zij met elkaar en met de 
kerkgemeenschap verbonden zijn, passend bij het thema van de Heilige Geest die 
als wind door ons leven waait. 

Vervolgens namen de jongeren deel aan diverse leuke spelactiviteiten die 
belangrijke geloofswaarden op toegankelijke wijze illustreerden. Het hoogtepunt 
van de dag was de H. Mis, waarin de vormelingen actief participeerden met 
lezingen en gebeden.  

Na de viering genoten de jongeren van een 
gezamenlijke maaltijd met frietjes in een 
ontspannen sfeer. Als feestelijke afsluiting 
ontving iedere vormeling een certificaat van 
deelname als herinnering aan deze belangrijke 
stap in hun geloofsreis. (foto: kapelaan Rajan) 

Solidariteitsmaaltijd in Horn 

De MOV-groepen Horn en Haelen hebben 
ook dit jaar weer een Solidariteitsmaaltijd 
georganiseerd. 90 Parochianen hebben op 
vrijdag 28 maart in de Beatrixzaal te Horn  
een heerlijke 2-gangen maaltijd genuttigd, 
bereid door kapelaan Rajan en kapelaan 
Francis. Een Solidariteitsmaaltijd is een eenvoudige maaltijd, waarbij men elkaar 
ontmoet in de vastentijd. Kapelaan Sanchon heeft verteld over het nieuwe 



project in India, het opvanghuis Karuna Nivas (zie ook onderstaande tekst over 
de Vastenactie). Ook hebben de aanwezigen uitleg gekregen over het nieuwe 
hongerdoek ‘Samen dromen – Liefde zij daad’. Het was een zeer geslaagde avond.  

Vastenactie 2025 - Samen bouwen aan een betere toekomst 

In 2025 zetten de parochies van het dekenaat Thorn zich in 
voor een bijzonder project in India. Dit project ondersteunt 
meisjes uit kwetsbare gezinnen door hen een veilige plek te 
bieden om te wonen en te investeren in hun onderwijs en 
persoonlijke ontwikkeling. Met uw steun kunnen we levens 
veranderen en een betere toekomst creëren voor deze 
meisjes. 

In de regio Trivandrum – de geboortestreek van onze 
kapelaan Sanchon, werkzaam in de federaties Tabor en Kana – opent 
opvanghuis Karuna Nivas gastvrij haar deuren. Dit opvanghuis biedt een thuis 
aan meisjes in de meest kwetsbare situaties: weeskinderen, meisjes uit gebroken 
gezinnen en jonge levens die getekend zijn door achterstand en tegenslag. Samen 
kunnen we een verschil maken. 

Aanbidding met barmhartigheidsviering in Horn 
 
Op donderdag 3 april vindt in de kapel van de parochiekerk in Horn, aanvang 
19.00 uur, de maandelijkse Aanbiddingsbijeenkomst plaats, deze keer samen met 
de Barmhartigheidsviering. We komen samen, 
onder leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste. Een bijeenkomst van 
gebed, zang, en overweging. Een moment van 
stilte, bezinning en verbondenheid in onze 
jachtige wereld. Aansluitend is er een gezellig 
samenzijn met koffie en thee in het parochiecentrum. Iedereen is  van harte 
welkom. 
 



Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat 
gepland op dinsdag 8 april om 20.00 uur in de Credo-
parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. Voor een goede 
organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine 
van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl. 

 
Kruiswegwandeling in Neer op Goede Vrijdag  
 
Op Goede Vrijdag 18 april vindt  een rondwandeling 
plaats langs een aantal wegkruisen in Neer. Tijdens 
deze wandeling wordt stilgestaan bij de kruisen. Hier 
wordt kort iets verteld over de historie van het kruis en 
vinden er overwegingen plaats die te maken hebben 
met Goede vrijdag. 

De wandeling start om 15.00 uur  in de kerk van Neer 
en duurt ca. een uur. Wij nodigen u van harte uit om 
deel te nemen aan deze speciale wandeling. Bij slecht weer blijven we in de kerk. 

Motorzegening op Koningsdag in Roggel 
 

Op Koningsdag - zaterdag 26 april 
- wordt er weer een Motor- en 
Brommerzegening georganiseerd in 
Roggel. Voorafgegaan door een 
openluchtmis om 11.00 uur naast 
de kerk. Na de zegening - voor een 
behouden vaart het komende jaar - 
kunnen de deelnemende brommer- 

en motorrijders een toertocht rijden, er zijn diverse routes uitgezet. Bij slecht 
weer wordt de mis in de kerk gehouden. Nieuw dit jaar is de spellenmiddag voor 
de kinderen op de Markt, na afloop van de motorzegening. 
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Bijbelavond in Neer 
 

De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 29 april, 
aanvang 20.00 uur in Neer in het parochiehuis. De 
toegang is gratis. Graag tot ziens bij deze avond, u bent 
van harte welkom!   
 
Kledinginzameling Stichting Sam’s Kledingactie in Haelen   

Hulp bieden aan hen die het nodig hebben, dat is de missie van 
Stichting Sam’s Kledingactie, zowel in binnen- als buitenland. Dit 
voorjaar gaat de stichting zich inzetten voor twee doelen met 
als credo: ieder kind telt mee! De goede doelen zijn Stichting 
Leergeld (het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met geldzorgen) en het Liliane Fonds (gelijke kansen 

voor kinderen met een (on)zichtbare handicap). 
Stichting Sam’s Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs 
en heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind.  
In onze federatie houdt Stichting Sam’s Kledingactie haar kleding 
inzamelingsactie op dinsdag 29 april van 17.00 tot 19.00 uur bij de kerk in 
Haelen. Vragen? Neem gerust dan contact op met mevrouw Jacobs-Kouters 
(0475-594225). 
 
Lezing over Heilig Jaar in Horn 
 
 Woensdagavond 21 mei, aanvang 19.00 uur, zal 
Lambert Hendriks (rector van Grootseminarie Rolduc) 
in De Abdij in Horn een lezing geven over het Heilig 
Jaar. Voor katholieken is een bedevaart naar Rome 
altijd een bijzondere gebeurtenis. Sinds het jaar 1300 
hebben de bedevaarten naar Rome een nog meer 
bijzondere betekenis gekregen. In dat jaar kondigde de 
paus een heilig jaar af. Sindsdien zijn er met een 



bepaalde regelmaat heilige jaren, waarin mensen de gelegenheid hebben om hun 
geloofsleven te versterken met bijzondere genadegaven.  
In deze lezing zal Lambert Hendriks ingaan op de geschiedenis en de betekenis 
van het heilig jaar, de bijzonderheid van het fenomeen, en Het Heilig Jaar 2025,  
waarin paus Franciscus ons oproept om Pelgrims van de Hoop te zijn. Entree is 
gratis, aanmelden is niet nodig.  
 
Dekenale Bedevaart naar Maastricht 
 

Op dinsdag 17 juni vindt de traditionele 
Dekenale Bedevaart plaats, onder 
begeleiding van parochiepriesters. Dit 
jaar gaan we naar Maastricht. Een mooie 
dag voor jong en oud. Met om 10.30 uur 
een H. Mis in de dagkapel van de Sint 
Servaas Basiliek en om 15.00 uur een 
Marialof in de Onze Lieve Vrouwe 
Basiliek. Ook nemen we een kijkje in de 
Sint Servaasbasiliek en we bezoeken het 
graf van Sint Servaas. We verwachten rond 9.30 uur te vertrekken  en rond 17.30 
uur weer terug te zijn (exacte tijden zijn afhankelijk van uw opstapplaats).  
De aanmeldformulieren liggen in de kerken en parochiekantoren. Aanmelden 
kan tot en met 30 april. De kosten bedragen, net als vorig jaar, € 25,00 per 
persoon. Hiermee is de bus betaald. Overige kosten zijn voor eigen rekening.   
 
Lourdesreis vanuit dekenaat Thorn 

 

 Ook dit jaar organiseren we weer een 
dekenale Lourdesreis; van 15 tot en met 23 
september. We reizen met de bus en via 
www.federatiekana.nl/lourdes kunt u zich 
inschrijven, onder vermelding van de code 
cp2025. Neem gerust contact op met Nancy 
Smeets (0475-581519) als u vragen heeft of als 

u moeite heeft met het online aanmelden. Zij helpt u graag.  (foto: Bisdom Roermond)  
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Het persoonlijke verhaal van Marian over haar bezoek aan Lourdes   

Waarom zou je naar Lourdes gaan? Dat vroegen veel mensen aan mij toen ik in 
2022 besloten had mee te gaan met de Lourdesreis van Cluster Kana. 

Eén reden was dat ik gestopt was met werken en het zag als een nieuwe start van 
mijn pre-pensioen. Een tweede reden was dat er toch onbewust iets sluimerde 
van… dat wil ik wel eens echt zien en meemaken. Het is niet dat ik super religieus 
ben, maar ik sta open voor en respecteer ‘andere’ dingen.  Met die instelling ben 
ik in de bus gestapt en heb ik mezelf een hele week ondergedompeld in een 
zeldzame wereld van samenhorigheid en respect. 

De busreis van 2,5 dag was al een beleving. De kennismaking met een bus vol 
vreemde mensen, het boekje over Lourdes met gebeden en gezangen, waaruit 
tijdens de reis de rozenkrans werd gebeden en VEEL werd gezongen. De bezoeken 
aan bezienswaardigheden onderweg: een stop bij de scheepslift van Strepy-Thieu 
in België, bij de kathedraal van Amiens, Lisieux met bezoek aan het klooster van 
de H. Theresia en de Basiliek, maar ook gewoon een hele dag in de bus zitten en 
dan op dag 3 aankomen in de middag in een prachtig gelegen, zonovergoten 
Lourdes.  

De dagen in Lourdes waren prachtig met zonnig weer, maar ook héél erg vol met 
bezoeken aan het heiligdom, de verschillende missen en processies en de 
excursie naar de Pyreneeën. Waar ik het waarschijnlijk het meest van heb 
genoten, waren de wandelingetjes door de stad – natuurlijk ook om souvenirs te 
kopen en een fles water te vullen – met mede-pelgrims maar ook vaak alleen, 
gewoon rondkijken, op een bankje voor de grot zitten en Lourdes ondergaan. Zien 
hoe er geholpen wordt, gezorgd wordt, hoe gelukkig  mensen er zijn ondanks hun 
duidelijk handicap of ziek zijn.   

Ik heb gedaan wat ik me voorgenomen had, aan alle activiteiten meedoen, niet 
oordelen maar ervaren wat mensen beweegt om elk jaar weer opnieuw naar 
Lourdes te gaan. 

Dat is gelukt. Het blijft voor mij een eenmalig iets, maar het was een van de meest 
bijzondere weken die ik me kan herinneren. Door de mensen die meereisden, 
maar vooral door Lourdes zelf. Als je er voor openstaat kun je, tussen alle drukte, 



een rust ervaren die heel bijzonder is. Waarschijnlijk is dat wat mensen steeds 
weer willen vinden en dus terugkeren naar Lourdes. 
  
 

Overleden  
 

3 maart  Nelly Geraedts    86 jaar   Roggel 
 
Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 
 
Gedoopt 
 
9 maart Roggel Milana Rutten  ouders: Ivo en Rilana Rutten-Muller 
 

 
Aanleveren misintenties  
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 april.  

Het winterrooster eindigt op vrijdag 11 april. 

 
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
WOENSDAG  2 APRIL 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor Jo Beeren 
- voor de levende en overledenen leden van de seniorenvereniging 
- voor de zieken en ouderen, die in het ziekenhuis verblijven 

ZATERDAG 5 APRIL 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in het Jozefhuis 

- voor alle jarigen in onze parochie 
ZONDAG 6 APRIL 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis 

- jaardienst voor Gritha Hermans 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H.MIS VERVALT 
WOENSDAG 9 APRIL 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor het welzijn van onze parochie 
ZATERDAG 12 APRIL - PALMZONDAG 



NEER 19.00 UUR – H.MIS in de kerk 
- jaardienst voor Pierre Verhaeg en Door Verhaeg Bussemakers 
- voor vrede in de wereld 

ZONDAG 13 APRIL - PALMZONDAG 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk 

- jaardienst Jan van Nieuwenhoven 
- voor Jac Roost 
- voor het welzijn van onze parochie 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 
- voor alle jarigen in onze parochie 
- voor goede samenwerking tussen de parochies 

WOENSDAG  16 APRIL 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

-  voor alle zieken en ouderen in onze parochie 
ZATERDAG 19 APRIL - PAASWAKE 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk 

- jaardienst Ludovicus Janssen en Maria Catharina Boonen 
- voor Toon Beijes 
- voor vrede in de wereld 

ZONDAG 20 APRIL - PASEN 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in de kerk 

- jaardienst voor overleden familie Theelen-Kersten 
- jaardienst voor Harrie Vestjens 
- jaardienst voor Ton Dirks en Iet Dirks-Segers 
- jaardienst voor overleden ouders Sjaak en Tiny Derks - Verhaeg 
en overleden familie 
- zeswekendienst voor Jo Beeren 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 
- voor vrede in de wereld 

WOENSDAG 23 APRIL 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

-  voor alle overledenen van onze parochie 
ZATERDAG 26 APRIL -  
ROGGEL 11.00 UUR – H.MIS in de openlucht naast de kerk - 

MOTORZEGENING  
NEER 19.00 UUR – H.MIS in de kerk  

–  voor alle zieken in onze parochie 
ZONDAG 27 APRIL 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk  

- voor goede samenwerking tussen de parochies 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 



- voor de zieken en ouderen die in het ziekenhuis verblijven 
WOENSDAG 30 APRIL 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

- voor alle jarigen in onze parochie 
- voor goede samenwerking tussen de parochies 

 

Contactgegevens  
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email pastoor@federatiekana.nl / telefoon 
0475-510105 en 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email kapelaan@federatiekana.nl/ 
telefoon 0475-480284 en 06-47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1a, Heythuysen, email 
kapelaansanchon@federatiekana.nl/ telefoon 06-18406451 
 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 
0475-491393, heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 

Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, 
neer@federatiekana.nl    
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 

Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34 
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