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“Ik wil niet naar de kerk” 

Beste parochianen, jong en oud, 

Afgelopen maanden vond in de Verenigde Staten een bijzonder voetbaltoernooi 
plaats: FIFA Club World Cup USA 2025. Maar liefst 32 teams van over de hele 
wereld deden mee: topclubs uit Europa, Brazilië, Saoedi-Arabië, de VS en meer. 
Het was daar snikheet. Zo warm zelfs, dat er halverwege zowel de eerste als de 
tweede helft van de wedstrijden een drinkpauze werd gehouden – een unicum in 
de geschiedenis van het toernooi. Gedurende het toernooi klaagden spelers en 
coaches over de hitte, het drukke speelschema, de staat van het gras en allerlei 
andere ongemakken. Alles leek tegen te zitten. Toch was het Chelsea, de Engelse 
club die misschien nog wel het meest klaagde, die uiteindelijk de finale won. Ze 
versloeg PSG en werd wereldkampioen. En toen? Geen geklaag meer. Alleen 
maar vreugde. De warmte en de moeheid waren ineens vergeten. 

Het zette me aan het denken. Hoe vaak zeggen wij niet iets soortgelijks als het 
over de kerk gaat? “Ik heb geen tijd.” “Ik heb geen zin.” “De mis is te lang.” “Het 
is saai.” “Ik voel er niks bij.” “Het zegt me niet zoveel.” Toch is de kerk méér dan 
alleen de zondagsmis. Het is een plek waar je even tot rust mag komen. Waar 
ruimte is voor stilte, gebed, een gesprek, een luisterend oor. Waar je anderen 
kunt ontmoeten bij een koffiemoment, een activiteit, een viering door de week 
of gewoon zomaar. Waar je mag thuiskomen – ongeacht waar je vandaan komt, 
hoe lang je bent weggebleven, of hoeveel vragen je hebt. 

De zomervakantie ligt (bijna) achter ons. De meesten van ons zijn alweer terug, 
sommigen vertrekken misschien nog. Hoe dan ook: we zijn weer fris in lichaam 
en geest. Een goed moment om opnieuw te beginnen. En weet: bij God ben je 
nooit te laat om terug te komen. Hij wacht op jou. De deur van de kerk staat altijd 
open – en Zijn hart nog veel meer. 
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Zoals de spelers ondanks alle moeilijkheden doorzetten om uiteindelijk iets 
waardevols te bereiken, zo mogen ook wij leren volhouden. Niet omdat het altijd 
makkelijk is, maar omdat het iets oplevert dat je niet vindt in de drukte van elke 
dag: ruimte voor je ziel, een woord van hoop, of gewoon even stilte die goed 
doet. 

Misschien is het goed om opnieuw te ontdekken wat ‘kerk’ echt betekent. Niet 
alleen een gebouw of een verplicht uurtje in de week, maar: een plek waar je mag 
thuiskomen, waar je gezien wordt, waar je welkom bent, waar je niet hoeft te 
presteren, maar mag ontvangen. Waar God je aanspreekt, ook als je Hem al lang 
niet meer gehoord hebt. 

En misschien is het aan ons – jij en ik – om ook een ander weer mee te nemen. 
Een buur, een vriend, een familielid die al een tijd niet meer is geweest. Niet om 
hen te overtuigen, maar gewoon om samen te gaan. Want geloof leeft pas echt 
als we het delen. 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en Ik zal jullie 
rust geven.” (Matteüs 11, 28) Dus kom. Kom zoals je bent. 

En weet: God is er al.                                                              - Kapelaan Sanchon Alfred -  

Mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Lipsch 

Pastoor Lipsch zal begin september aan de slag gaan in het dekenaat Gulpen en 
neemt rond die tijd ook afscheid.  

Op zondag 7 september neemt hij afscheid van federatie Kana in Horn. Om 10.00 
uur is de H.Mis in de parochiekerk  met aansluitend een 
receptie in de Postkoets, waar u persoonlijk afscheid kunt 
nemen.  

Mocht deze datum in Horn niet schikken, dan bent u 
uiteraard van harte welkom in Heythuysen, waar hij één 
week eerder afscheid neemt van federatie Tabor: op zondag 
31 augustus. Om 10.00 uur is de H.Mis in de parochiekerk  
met aansluitend een receptie in de Bombardon, waar u 
persoonlijk afscheid kunt nemen..   

Op zondag 31 augustus vervallen de overige H.Missen in federatie Tabor en op 
zondag 7 september vervallen de overige H.Missen in federatie Kana. (foto: © Leon van 
Lier) 



Installatiemis pastoor Rajan 
 

Na het vertrek van pastoor Lipsch begin september, zal 
kapelaan Rajan zijn taak overnemen als onze nieuwe pastoor. 
Op zondag 5 oktober, aanvang 14.00 uur, zal zijn installatiemis 
plaatsvinden in de parochiekerk in Neer.  
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. (foto: ©  Leon van 
Lier) 
 

Terugblik op hoorzitting kerk Heibloem 

Op maandag 14 juli vond in de parochiekerk van Heibloem de hoorzitting plaats 
over de voorgenomen sluiting van de kerk. Er waren 15 parochianen aanwezig en 

verder vicaris-generaal Quadvlieg namens Bisdom 
Roermond, deken Miltenburg namens dekenaat 
Thorn, plus een ruime vertegenwoordiging van het 
kerkbestuur Kana.  
Het sluiten van het kerkgebouw betekent niet dat de 
parochie ophoudt te bestaan. De grote vraag is hoe 
we de pastorale zorg kunnen waarborgen na 
sluiting, daarover gaan we de komende tijd samen 
nadenken. Wij katholieken vieren het geloof ook 

samen en juist dat moeten we proberen vast te houden na sluiting van het 
gebouw. Ook een buurtdorp moet de armen openen en de parochianen 
verwelkomen die geen eigen dorpskerk meer hebben. 
Na het besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken, zal er een laatste 
viering gehouden worden en hierna wordt de kerk definitief gesloten. Tot aan de 
laatste viering zal de kerk in gebruik blijven.  (foto: © Leon van Lier) 
 

Aanbidding in Neer 
 

Op donderdag 7 augustus vindt in het dagkapel in 
Horn, aanvang 19.00 uur, de maandelijkse 
Aanbiddingsbijeenkomst plaats. We komen samen, 
onder leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste. Een bijeenkomst van 
gebed, zang, en overweging. Een moment van stilte, 
bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld. 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Iedereen is  van harte 
welkom. 
 



Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat 
gepland op dinsdag 12 augustus om 20.00 uur in de Credo-
parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. Voor een goede 
organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine 
van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl.  
 

Korenontmoetingsdag in Haelen 

 Op zaterdag 30 augustus wordt voor de derde 
keer de korenontmoetingsdag georganiseerd voor 
alle kerkkoren in onze federatie. In het 
parochiecentrum in Haelen komen de koorleden 
samen voor een gezellige middag met ruimte om 
elkaar beter te leren kennen, samen te zingen, een 

nieuw lied in te studeren,  van gedachten te wisselen, te luisteren naar elkaar en 
van elkaar te leren. 

De middag wordt, na een korte repetitie, afgesloten met de muzikale opluistering 
van de H. Mis, aanvang 18.00 uur, in de parochiekerk van Haelen. Alle koorleden 
vormen dan samen één groot federatiekoor. U bent van harte welkom!  

Programma Bisdomdag in Roermond 

Om het Jubeljaar 2025 ook regionaal te vieren, vindt er 
op zaterdag 30 augustus in Roermond een bisdomdag 
plaats. Dit wordt een bedevaartdag waarop 
belangstellenden de jubileumpelgrimage kunnen 
volgen die langs vier kerken in de bisschopsstad is 
uitgezet. Parochies, kloosters en andere kerkelijke 
groepen zijn van harte uitgenodigd om die dag naar 
Roermond te komen. 

Programma 
10.30 uur -  Eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal 

11.45-15.00 uur -  Wandelingen in groepen langs de vier kerken (plekken van 
hoop): Kathedraal, Munsterkerk, Caroluskapel en Minderbroederskerk. In elke 
kerk wordt een thema uit het kerkelijk leven centraal gesteld. 

12.00-14.00 uur - Gelegenheid om in de pandhof van de Caroluskapel op de 
locatie Swalmerstraat groepsgewijs (tegen betaling) de lunch te gebruiken 
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15.00 uur - Enkele getuigenissen van hoop in de kathedraal 

15.30 uur - Afsluitende gebedsdienst/vesperviering in de kathedraal 

Kosten 
Aan deelname aan de Bisdomdag zijn géén andere kosten verbonden dan de 
lunch, die u ter plekke kunt bestellen en afrekenen.  

Aanmelden 
U kunt zich tot en met 10 augustus aanmelden bij  Helian van Lier (Secretaris 
Dekenaal Bestuur) door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@federatiekana.nl. 
(foto: © Leon van Lier)  

Bijbelavond in Neer 
 

De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 30 
september, aanvang 20.00 uur in Neer in het 
parochiehuis. In de maanden juli en augustus worden 
namelijk geen Bijbelavonden georganiseerd in verband 
met de zomervakantie. Graag tot ziens bij deze avond, u 
bent van harte welkom!   

 

Boekenmarkt in parochiekerk Horn 
 

Op zaterdag 11 oktober en zondag 12 oktober wordt in 
Horn in de parochiekerk weer de populaire en altijd 
druk bezochte Boekenmarkt gehouden.  
De boeken kunnen nu al ingeleverd worden. U kunt uw 
boeken inleveren bij SPAR Vermeulen in Horn, maar u 
kunt ook een afspraak maken om de boeken te laten 
ophalen bij u thuis. Belt u dan Louis Vermeulen in Horn 
(06-28430831). 
 

Lezing over de Heiligdomsvaart 2025 in Maastricht   
 

In het najaar wordt de derde lezing georganiseerd in ons 
dekenaat, de laatste van dit jaar. Kapelaan Roderick van 
Attekum uit Maastricht, die woont en studeert in Rome, zal dan 
vertellen over de Heiligdomsvaart in Maastricht die heeft 
plaatsgevonden van 12 tot en met 22 juni. Elke editie van de 
Heiligdomsvaart kent een thema dat een bepaald aspect van 

het geloof onder de aandacht brengt en uitdraagt. Het thema van de 
Heiligdomsvaart Maastricht 2025 was 'Wees een Bruggenbouwer'.  
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Meer informatie over deze lezing volgt te zijner tijd. (foto: © via Bisdom Roermond) 
 

Eerste Communie 2026 

De data van de Eerste-Communiediensten in 2026 in federatie Kana zijn bekend:   

- zondag 26 april in Haelen 
- zondag 14 mei in Neer en in Horn 
- zondag 24 mei in Roggel 

Vormsel 2026 

Leerlingen van de groepen 7 en 8 uit Haelen en Neer kunnen in 2026 het 
Sacrament van het Vormsel ontvangen. De voorlopige datum is zondag 19 april. 
De vormheer is onze bisschop, Mgr. Ron van den Hout. De locatie is nog niet 
bekend, dat zal zijn in de parochie met het hoogste aantal aanmeldingen. Meer 
informatie volgt te zijner tijd.  
 

Overleden  
 

22 juli  Wies Winkelmolen-Drissen  84 jaar  Neer 
23 juli Jan Tobben    85 jaar Neer 
23 juli Koos de Bruijn    72 jaar Neer 
24 juli Marléne Coenen-Delhoofen 78 jaar Roggel 
26 juli Zus Vaessen-Martens   96 jaar Neer 
 

Gedoopt 
 

13 juli Roggel Savio en Zane Huisman   
                                                   Ouders: Sander en Michelle Huisman-Peeters 

 
 

Zomerrooster 

Het zomerrooster duurt nog tot en met zondag 17 augustus. In deze periode zal 
er eenmaal in de twee weken een H.Mis worden gehouden in elke parochie.  

Aanleveren misintenties  

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 augustus.  

 
 



H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
ZATERDAG 2 AUGUSTUS 
NEER 19.00 UUR – H.MIS in de kerk  

– voor  een mooie vakantie van degenen die op reis gaan en voor 
de degenen die thuis vakantie vieren 

ZONDAG 3 AUGUSTUS 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS VERVALT 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 
WOENSDAG  6 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

– voor Jan Tobben 
– voor Wies Winkelmolen - Drissen 
– voor alle overledenen en leden van de seniorenvereniging 
St.Martinus Neer 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk   
ZONDAG 10 AUGUSTUS 
NEER 9.30 UUR – H.MIS VERVALT 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
WOENSDAG 13 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

– voor alle vrijwilligers van onze parochie 
ZATERDAG 16 AUGUSTUS  
NEER 19.00 UUR – Openluchtmis in de Mariakapel/zegening 

Kroedwes  
– jaardienst voor ouders van Lier-Philips en overleden familie 
– jaardienst voor Sjeng Beeren, Maria Beeren- Metsemakers en 
    overleden familie 
– jaardienst voor Jan  Winkelmolen en Mia Loyen 
– jaardienst voor Sjeng Leunissen en Gerda Leunissen-Peeters en  
jaardienst voor  Thei Leunissen 
– voor Jo Beeren en Toos Beeren-van Lier 
– voor  Mia Theelen 
– jaardienst voor Sjra en Dien Dams-Ververs en Marij Dams-  
    Kierkels 
– jaardienst  voor Servy  Dirks-Caris en overleden familieleden 
– voor de vrijwilligers en weldoeners van de H. Antoniuskapel 
– voor overleden ouders Michiel en Christina Smeets-Smeets 
– jaardienst voor Jan en Mien Bongaerts-Hermans 
– voor Huub Segers, Chris en Lies Verheijden - Thielen. 
– jaardienst voor ouders van Melick-Reijs en overleden familie 



– voor Pieter van Melick en Clara van Melick-Nijssen 
ZONDAG 17 AUGUSTUS   
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk/zegening Kroedwes 

- jaardienst Gertrudis Franken-Haves 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 
WOENSDAG 20 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

–  voor alle zieken in onze parochie 
ZATERDAG 23 AUGUSTUS  
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk   
ZONDAG 24 AUGUSTUS 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in de kerk 

– jaardienst voor Anna Catharina van Dijk, Willem Jozeph Boonen 
en overleden familie Boonen-van Dijk 
– jaardienst voor Toos Beeren-van Lier 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
WOENSDAG 27 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis 

– voor alle overledenen van onze parochie 
ZATERDAG 30 AUGUSTUS  
NEER 19.00 UUR – H.MIS VERVALT 
ZONDAG 31 AUGUSTUS 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk 

- Jaardienst voor de familie Metsemakers 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 

 

Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email pastoor@federatiekana.nl / telefoon 0475-510105 en 06-
54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email kapelaan@federatiekana.nl/ telefoon 0475-480284 en 06-
47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1a, Heythuysen, email kapelaansanchon@federatiekana.nl/ telefoon 06-
18406451 
 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 

Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, neer@federatiekana.nl    
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 

Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
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