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Voorwoord 
In de zomerzon, zo warm en vrij,   
Hebben wij samen, jij en ik, een huis van het geloof.   
De kerk, ons toevluchtsoord, is altijd dichtbij,   
Waar elk gebed en elke lach, ons hart zo verblijdt. 

De dagen van augustus brengen de rust,   
Het ritme van de zomer in ons midden,   
Een tijd van bezinning, van dankbaarheid,   
Waar wij samen het geloof opnieuw kunnen vinden. 

Laat ons dan, in deze rustige tijd,   
De gemeenschap koesteren, hand in hand.   
Het geloof, onze gids, maakt ons altijd rijk,   
In deze parochie, in dit mooie land. 

Dus laten wij vieren, met een dankbaar hart,   
De vriendschap en de liefde die ons verbindt,   
In deze maand augustus, rustig en vrij,   
Samen, als een familie, die het geloof bemint.    - Kapelaan Rajan 

Nieuwe kapelaan voor KANA en Tabor 

Op donderdag 27 juni heeft onze nieuwe kapelaan Sanchon Alfred te horen 
gekregen dat hij benoemd zal worden in de federaties KANA en Tabor. In de 
maand juli verblijft hij in zijn thuisland India, waar op 30 juli zijn 
diakenwijding zal plaatsvinden. Rond 1 september keert hij terug en zal hij 
aan de slag gaan als transeunt diaken in beide federaties. Hij gaat wonen in 
de pastorie in Heythuysen. Naar verwachting zal hij in januari 2025 de 



priesterwijding ontvangen en dan als kapelaan gaan werken in onze 
parochies.  

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Sanchon Alfred, ik ben 30 jaar oud en kom uit het 
prachtige India. Als oudste zoon in mijn gezin heb ik 
één jongere broer. Mijn reis naar het priesterschap 
begon in 2009 aan het kleinseminarie van mijn 
thuisbisdom Trivandrum. In 2018 kreeg ik de 
bijzondere kans om mijn priesteropleiding voort te 
zetten in Nederland, aan het grootseminarie Rolduc. 
De afgelopen zes jaar waren voor mij een periode van 
intensieve studie, groei en spirituele verdieping. Nu, na 
deze verrijkende tijd op Rolduc, ben ik benoemd tot kapelaan van de 
parochiefederaties Tabor en Kana. Ik kijk er enorm naar uit om jullie te 
ontmoeten en samen met jullie het geloof te beleven en versterken. 

     - Kapelaan Sanchon Alfred 
Laten we deze nieuwe kapelaan van harte welkom heten in onze parochies 
en voor hem een steun zijn in zijn verdere opgang naar het priesterschap. 

Installatie nieuwe bisschop Mgr. Ron van den Hout   

Met ingang van vrijdag 21 juni jl. is Mgr. dr. Ron van den 
Hout benoemd tot de 25e bisschop van Roermond. Hij zal 
op zaterdag 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal 
in Roermond worden geïnstalleerd als bisschop van 
Roermond. Omdat hij al bisschop is, zal hij niet worden 
gewijd, maar zal hij op die dag de zetel in bezit nemen. 

 
Terugblik op eerste Alpha-cursus in dekenaat Thorn 
Dit voorjaar heeft de eerste Alpha-cursus plaatsgevonden in Neer met 19 
deelnemers. De eerste avonden waren wat onwennig, maar daarna leerden 
we elkaar steeds beter kennen en keken we uit naar de volgende avond. Bij 
Alpha ga je met andere deelnemers in gesprek over de zin van het leven. Er 
wordt naar je geluisterd, zonder te oordelen. Alpha is er voor iedereen, of je 
nu wel, niet of een beetje gelooft. De cursus duurde 12 weken met elke 
bijeenkomst  een ander thema over het geloof.  



Een belangrijk onderdeel van 
de avond was de maaltijd, 
met alledaagse gesprekken. 
Twee dames zorgden 
afwisselend voor heerlijk eten 
en één avond heeft een 
priester gekookt. Na het eten 
werd er gezongen, daarna 
werd naar een film gekeken 
waarin het geloofsthema van die avond werd behandeld. Vervolgens gingen 
de deelnemers in kleine groepen uit elkaar om door te praten over het 
onderwerp. Het was mooi om te zien hoe God levens verandert van mensen 
die zoekende zijn en hoe deelnemers een nieuwe keuze in het geloof maken 
en groeien in de relatie met Jezus. De jongste deelnemer, 23 jaar oud, is met 
Pinksteren gevormd.  
De laatste avond was een feestelijke afsluiting. Iedereen bracht eten mee, 
er werd samen gegeten en er werd teruggekeken op de afgelopen weken. 
En hoe nu verder? Het is niet afgelopen bij deze Alpha: God werkt verder 
met de mensen. De zegen en de genade die ieder ontvangen heeft, zal 
doorwerken in hun leven en het zal vrucht dragen. Meer informatie? Neem 
dan contact op met Peter Koopmans via 06-42937741 of met Wies Mom via 
0475-589135.  

Opbrengst vastenactie 2024  
De afgelopen drie jaar hebben we in het dekenaat Thorn met onze 
vastenactie het kindertehuis Pope Francis Home in India gesteund. In het 
studiejaar 2023-2024 hebben we hiermee 30 jongens een goede en veilige 
opvang kunnen bieden. Dankzij uw bijdragen heeft de stichting Anbu Illam 
keukenmaterialen, extra bedden en was-materialen kunnen aanschaffen, 
wat de leefomstandigheden van de kinderen aanzienlijk heeft verbeterd. 
Dit jaar (2024) heeft onze actie € 10.924 opgeleverd, wat inmiddels al naar 
het Pope Francis Home is gegaan. Met deze bijdrage wordt het tehuis 
verder ingericht, zodat alle kinderen zorgeloos kunnen studeren. Wij 
danken alle gulle gevers voor hun voortdurende steun en vrijgevigheid. Uw 
bijdragen verbeteren het leven van deze kinderen en bieden hen een 
hoopvolle toekomst. Laten we samen blijven werken aan een betere 
wereld. Hartelijk dank! 

 



Aanbidding  
De eerstvolgende aanbiddingsavond is op donderdag 1 augustus in de kerk 
van Horn, aanvang 19.00 uur. We komen samen, onder leiding van pastoor 
of kapelaan, rond het uitgestelde Allerheiligste. Een moment van stilte, 
bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld. Aansluitend is er koffie 
of thee in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom.   

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 

De eerst volgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding 
staat gepland op dinsdag 13 augustus om 20.00 uur in de 
Credo-parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. De 
volgende bijeenkomsten vinden plaats op 19 september, 8 
oktober, 12 november en 19 december 2024. Voor een 
goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden 
bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl. 

Openluchtmis bij Mariakapel te Neer en zegening Kroedwés 

Op zaterdag 17 augustus, aanvang 19.00 uur wordt in de Mariakapel te 
Neer een openluchtmis opgedragen. Tijdens deze H. Mis wordt 
traditiegetrouw ook de Kroedwés gezegend. Die  Kroedwés kunt u zelf 
samenstellen en meebrengen. Veel planten, die in de Kroedwés worden 
verwerkt, zijn in deze tijd van het jaar volop te vinden langs ’s-Heren wegen. 
Voor de Kroedwés kunt u onder andere gebruiken: 2 broodgranen (bijv. 
tarwe en rogge), 2 geneeskrachtige kruiden (duizendblad en 
boerenwormkruid), 2 onheilwerende kruiden (alsem, leverkruid of wilde 
marjolein), 1 boomvrucht (walnoot of een takje met pruimen of appel) en 
verder aels of kamille en kattestaart. Door onze voorouders werd veel 
betekenis toegekend aan deze gezegende kruidenbos.  Op 17 augustus zal 

Frits Hendriks voorgaan in de Openluchtmis bij de 
Mariakapel. Hij schrijft daarom een kort stukje over 
hemzelf als ‘Neerse jong’: Het was 25 december 1980 
toen aan de Moerbeilaan als derde kind van Mathieu 
en Marianne Hendriks-Steegh een jongen werd 
geboren: Frederik Peter, waar op aandringen van de 
vroedvrouw Emanuel aan werd toegevoegd, roepnaam 
Frits. Kapelaan Janssen doopte hem in februari 1981 in 
de Martinuskerk. Het was niet ongewoon voor het 
gezin om naar de kerk te gaan en het was traditie om Foto: Wim Koopman 
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na de Eerste Communie misdienaar te worden. Zeker in vakantietijd was het 
mogelijk om een Mis met drie Hendriksen mee te maken: Marieke, Mathijs 
en Frits. Koster Winkelmolen deed zelden een vergeefs beroep op het gezin; 
moeder Marianne zorgde ervoor dat de misdienaar van dienst op tijd naar 
de kerk vertrok. Een uitvaart of huwelijk tijdens schooltijd was uiteraard ook 
altijd mogelijk; de Heilig Hartschool was leuk, maar lesvrij nog net iets meer. 
In 1990 verhuisde het gezin naar Haelen, naar een grotere woning dicht bij 
het Leudal. De bezoeken aan Neer werden minder; al kwam door babysitten 
en klasgenoten op de middelbare school het geboortedorp af en toe nog in 
het vizier. Frits’ leven ging via Sint Ursula in Horn, de universiteit van 
Nijmegen, Abdij Lilbosch in Echt en allerlei andere omzwervingen door naar 
zaterdag 25 mei 2024 in de Sint-Janskathedraal van Den Bosch, waar 
bisschop Gerard de Korte hem tot priester heeft gewijd. Een van de 
aanwezigen was Marcel Dorssers, ook een Bossche priester uit Neer, met wie 
Frits in Berkel-Enschot van 2020 tot 2022 heeft samengewerkt. Hij is nu 
kapelaan in Wijchen, bij Nijmegen. 

Gezinskoor uit Heugem (Maastricht) te gast in Roggel 
De H. Mis in Roggel op zaterdag 24 
augustus, aanvang 19.00 uur zal 
muzikaal worden opgeluisterd door 
het gezinskoor uit Heugem 
(Maastricht), samen met het kerkkoor 
van Roggel. 
  
 

Bijbelavonden 
In de maanden augustus en september zijn er geen bijbelavonden. De 
eerstvolgende bijbelavond is in de maand oktober, in Haelen in het 
parochiecentrum. 

Woord op Zondag bij ML5 

Omroep ML5 zendt iedere zondag – al vele jaren –  “Woord op Zondag” uit 
en wel om 12.00 uur, 17.00 uur en 19.00 uur. De uitzending, waaraan 
priesters uit de regio meewerken, duurt max. 5 minuten. De deelnemende 
priesters zijn: Deken W. Miltenburg f.s.o.(Thorn), Mgr. P. Hamans (St. 
Odiliënberg), Pastoor I. Crasborn (Swalmen) en Pastoor P. Lipsch (Neer).  



De uitzendingen worden elke week op het YouTube kanaal van ML5 
geplaatst en zijn daar dus ook later nog te bekijken en te beluisteren. 

Zomerrooster in onze parochiefederatie 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, worden ook dit jaar rondom de 
zomervakantie de H. Missen gevierd aan de hand van het zomerschema: dit 
betekent dat in deze periode om de week de H. Mis wordt gevierd in onze 
parochies. De Missen die komen te vervallen, staan vermeld in het 
missenschema verderop in deze nieuwsbrief en op onze website 
www.federatiekana.nl 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende 
Parochie-nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in 
Roggel of het parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 augustus.  

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
ZATERDAG 3 AUGUSTUS 
NEER 19.00 UUR – VERVALT vanwege zomerrooster 
ZONDAG 4 AUGUSTUS 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS 

- voor onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout, die op zaterdag 
24 augustus officieel zijn taken in ons bisdom zal aanvaarden 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT vanwege zomerrooster 
WOENSDAG 7 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

–  voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging 
ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
ROGGEL 19.00 UUR – H. MIS VERVALT vanwege zomerrooster 
ZONDAG 11 AUGUSTUS 
NEER 9.30 UUR – H. MIS 

- voor onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout, die op zaterdag 
24 augustus officieel zijn taken in ons bisdom zal aanvaarden  
–  voor alle priesters, die in ons bisdom werkzaam zijn 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS  
- voor de jarigen van deze maand  

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor de jarigen van deze maand  
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- voor een mooie vakantie, niet alleen voor de mensen die op reis 
gaan, maar ook voor degenen die thuis blijven 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 
NEER 19.00 U. – Openluchtmis bij Mariakapel, zegening Kroedwes 

–  ter ere van de H. Antonius en voor de weldoeners van de 
Antonius-kapel 
–  voor de intenties van de Lourdespelgrims van 2023, op 
voorspraak van O.L.Vr. van Lourdes en de H. Bernadette 
–  voor Hubertien Geerets-Slenter 
–  voor Claar en Pieter van Melick-Nijssen  
–  voor vader en moeder Huijsmans en overleden kinderen  
–  voor Servy Dirks-Caris en overleden familieleden 
–  voor Michiel Smeets en Christiena Smeets-Smeets 
–  voor Tine Slaats - Lendfers 
–  voor een bijzondere intentie 
–  Jrd. voor Sjra en Dien Dams-Ververs en Marij Dams-Kierkels 
–  Jrd. voor Jan Winkelmolen en Mia Loyen 
–  Jrd. voor de ouders van Lier-Philips en overleden familie 
–  Jrd. voor Sjeng Beeren, Maria Beeren-Metsemakers en 
overleden familie 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS, zegening Kroedwes  

- Jrd. Gertrudis Frenken-Haves   
- voor de jarigen van deze maand  

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS, zegening Kroedwes   
- voor onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout, die op zaterdag 
24 augustus officieel zijn taken in ons bisdom zal aanvaarden   

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

- voor de zieken en ouderen, die in het ziekenhuis of 
verzorgingshuis verblijven 
- voor de mensen, die werkzaam zijn in deze huizen 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
ROGGEL 19.00 UUR – H. MIS  

- voor onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout, die vanmorgen 
officieel zijn taken in ons bisdom heeft aanvaard    

ZONDAG 25 AUGUSTUS 
NEER 9.30 UUR – H. MIS   

–  voor Herman van Cruchten 
–  voor alle vrijwilligers, die in onze parochie werkzaam zijn 
–  voor alle parochianen, die de parochie ook financieel 
ondersteunen 



HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS  
- voor de zieken en ouderen, die in het ziekenhuis of 
verzorgingshuis verblijven 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
NEER 9.00 UUR – H. MIS  in het parochiehuis 

- voor meer onderling begrip en waardering in alle geledingen van 
de samenleving 
- voor een goede samenwerking tussen de parochies 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
NEER 19.00 UUR – H. MIS    

–  Jrd. voor Anna Catharina van Dijk, Jozeph Boonen en overleden 
familie Boonen-van Dijk 
–  Jrd. voor Truus Muijres-Roosen 

 

Contactgegevens  

Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email 
pastoor@federatiekana.nl / telefoon 0475-510105 en 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email 
kapelaan@federatiekana.nl/ telefoon 0475-480284 en 06-47755001 
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  
Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, tel. 0475-491393  
Email: heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer, tel. 0475-593968  
Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, tel. 0475-593968  
Email: neer@federatiekana.nl    
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel  
Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, tel. 0475-491393  
Email: roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34 
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