
 

 De nieuwe kapelaan Joy stelt zich graag persoonlijk aan u voor 
Met veel plezier stel ik mij aan u voor als de nieuwe kapelaan van onze 
federaties KANA en TABOR per begin oktober. Mijn naam is Joy Antony Raju. Ik 
ben 33 jaar en afkomstig uit Kerala, een prachtige streek in het zuiden van 
India. Ik groeide op in een hecht gezin, samen met mijn oudere broer en zus.  
Na de middelbare school koos ik ervoor om mijn weg naar het priesterschap te 
beginnen in het kleinseminarie. Daar rondde ik mijn baccalaureaat af en 
vervolgde ik mijn studie filosofie aan het grootseminarie. Na deze periode en 
een stagejaar vroeg mijn bisschop mij om naar Nederland te gaan: om 
theologie te studeren én om mijn roeping verder vorm te geven.  

In 2016 zette ik die stap en begon ik mijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc. Zes jaar later mocht ik 
terugkijken op een rijke tijd van studie, vorming en ontmoeting. Op 13 april werd ik tot priester gewijd in 
mijn thuisbisdom Trivandrum. Sinds oktober 2022 heb ik met vreugde als kapelaan gewerkt in Beek en de 
omliggende parochies. 
Nu mag ik hier, in een nieuwe omgeving en met nieuwe gezichten, mijn werk voortzetten. Ik kijk ernaar uit 
om samen met u een levende geloofsgemeenschap te bouwen, waarin we ons geloof kunnen delen, vieren 
en verdiepen.   
Kapelaan Joy Antony Raju 
 

Kapelaan Sanchon: “Ik wil niet naar de kerk” 
Beste parochianen, jong en oud. Afgelopen maanden vond in de Verenigde Staten een bijzonder 
voetbaltoernooi plaats: FIFA Club World Cup USA 2025. Maar liefst 32 teams van over de hele wereld 
deden mee: topclubs uit Europa, Brazilië, Saoedi-Arabië, de VS en meer. Het was daar snikheet. Zo warm 
zelfs, dat er halverwege zowel de eerste als de tweede helft van de wedstrijden een drinkpauze werd 
gehouden – een unicum in de geschiedenis van het toernooi. Gedurende het toernooi klaagden spelers en 
coaches over de hitte, het drukke speelschema, de staat van het gras en allerlei andere ongemakken. Alles 
leek tegen te zitten. Toch was het Chelsea, de Engelse club die misschien nog wel het meest klaagde, die 
uiteindelijk de finale won. Ze versloeg PSG en werd wereldkampioen. En toen? Geen geklaag meer. Alleen 
maar vreugde.  De warmte en de moeheid waren ineens vergeten. 
Het zette me aan het denken. Hoe vaak zeggen wij niet iets soortgelijks als het over de kerk gaat? “Ik heb 

geen tijd.” “Ik heb geen zin.” “De mis is te lang.” “Het is saai.” “Ik voel er niks bij.” “Het zegt me niet 

zoveel.” Toch is de kerk méér dan alleen de zondagsmis. Het is een plek waar je even tot rust mag komen. 
Waar ruimte is voor stilte, gebed, een gesprek, een luisterend oor. Waar je anderen kunt ontmoeten bij 
een koffiemoment, een activiteit, een viering door de week of gewoon zomaar. Waar je mag thuiskomen, 
ongeacht waar je vandaan komt, hoe lang je bent weggebleven, of hoeveel vragen je hebt.  
De zomervakantie ligt (bijna) achter ons. De meesten van ons zijn alweer terug, sommigen vertrekken 
misschien nog. Hoe dan ook: we zijn weer fris in lichaam en geest. Een goed moment om opnieuw te 
beginnen. En weet: bij God ben je nooit te laat om terug te komen. Hij wacht op jou. De deur van de kerk 
staat altijd open en Zijn hart nog veel meer. 
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Zoals de spelers ondanks alle moeilijkheden doorzetten om uiteindelijk iets waardevols te bereiken, zo 
mogen ook wij leren volhouden. Niet omdat het altijd makkelijk is, maar omdat het iets oplevert dat je niet 
vindt in de drukte van elke dag: ruimte voor je ziel, een woord van hoop, of gewoon even stilte die goed 
doet. 
Misschien is het goed om opnieuw te ontdekken wat ‘kerk’ echt betekent. Niet alleen een gebouw of een 
verplicht uurtje in de week, maar: een plek waar je mag thuiskomen, waar je gezien wordt, waar je welkom 
bent, waar je niet hoeft te presteren, maar mag ontvangen. Waar God je aanspreekt, ook als je Hem al lang 
niet meer gehoord hebt. 
En misschien is het aan ons – jij en ik – om ook een ander weer mee te nemen. Een buur, een vriend, een 
familielid die al een tijd niet meer is geweest. Niet om hen te overtuigen, maar gewoon om samen te gaan. 
Want geloof leeft pas echt als we het delen. 
“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en Ik zal jullie rust geven.” (Matteüs 11, 

28) Dus kom. Kom zoals je bent. En weet: God is er al.  
Kapelaan Sanchon Alfred 
 

De H. Mis ter gelegenheid van het afscheid van pastoor 
Patrick Lipsch 

Wij nemen afscheid van Pastoor Lipsch in een Plechtige H. Mis van dankzegging en om 
Gods zegen te vragen voor zijn nieuwe taak als Deken-Pastoor in het dekenaat Gulpen.  
Voor federatie KANA is de Plechtige H. Mis van dankbaarheid en gebed om zegen op 
zondag 07 september om 10.00 u. in de kerk van Horn, waar hij als pastoor werd 
geïnstalleerd en ook zijn afscheidsviering plaatsvindt. De H. Mis, in Horn is toegankelijk 
voor alle parochianen uit alle 12 de parochies waar hij pastoor is en iedereen is welkom. Was u verhinderd 
in Heythuysen dan bent u van harte welkom in Horn.  
Aansluitend aan de afscheidsmis is er in MFC De Postkoets gelegenheid om de pastoor de hand te drukken.   
In de overige parochies zullen de H. Missen op zaterdag 06 en zondag 07 september vervallen. 
 

Aanbidding van het Allerheiligste 
Deze aanbidding is op de 1e donderdag van de maand september. Op donderdag 04 september bent u 
welkom in Neer in het parochiecentrum van 19.00-19.30u. Wij komen samen, o.l.v. de pastoor of een van 
de parochiepriesters rond het uitgestelde Allerheiligste. Een half uurtje van gebed, zang en overweging. 
Een moment van stilte, bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld. Aansluitend is er koffie of 
thee. Iedereen is  van harte welkom.  
 

Lourdesbedevaart 
De bedevaart naar Lourdes vanuit onze federatie Kana en dekenaat Thorn vertrekt deze maand op 15 
september. Voor iedereen die een intentie wil opgeven om mee te nemen naar Lourdes, u kunt dat doen 
bij het parochiecentrum. In de H. Mis bij de grot wordt deze intentie dan meegenomen in het gebed. Op 23 
september zijn de pelgrims weer terug thuis. 
 

Haelen /Horn: prachtig resultaat collecte MIVA 
De jaarlijkse collecte t.b.v. MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) op 09 augustus jl. heeft in Haelen het 
prachtige resultaat opgeleverd van € 159,65. In Horn bedroeg de bijdrage € 213,27. Onze hartelijke dank 
aan alle gulle gevers. 
 

Bijbelavond 
In deze maand september starten we weer met de maandelijkse Bijbelavond. Als vanouds op de laatste 
dinsdag, en wel op 30 september in Haelen parochiecentrum.  
Er kunnen zich altijd nog nieuwe deelnemers aanmelden. Neem contact op met het parochiecentrum Horn 
tel: 581234. Welkom allemaal 



 

Installatiemis pastoor Rajan 
Na het vertrek van pastoor Lipsch begin september, zal kapelaan Rajan zijn taak overnemen 
als nieuwe pastoor van de beide federaties KANA en TABOR. Op zondag 5 oktober, aanvang 
14.00 uur, zal zijn installatiemis plaatsvinden in de parochiekerk in Neer. Tijdens deze H. Mis 
zal tevens onze nieuwe kapelaan Joy worden gepresenteerd. 

IN ALLE OVERIGE PAROCHIES VAN FEDERATIE KANA KOMT DE H. MIS OP DE ZATERDAG ÉN 
DE ZONDAG TE VERVALLEN.  

 
Dierenzegening Horn VERVALT 
De dierenzegening in Horn, die gepland stond voor zondag 05 oktober gaat dit jaar, vanwege de officiële 
installatie van kapelaan Rajan op 05 oktober als PASTOOR van de federaties KANA en TABOR, en de drukke 
tijd die dat met zich meebrengt, niet door.  
 

Terugblik openluchtmis bij het Rochuskapelletje 

Zondag 17 augustus jl. werd de H. Mis opgedragen bij het Kapelletje 
van St. Rochus, patroonheilige van de buurtvereniging ’t Brook. Op 
16 augustus wordt de naamdag van deze heilige immers gevierd. Dit 
jaar heel bijzonder werden twee heiligen gevierd. Het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming en van de patroonheilige. Een  en ander 
viel dit jaar samen. Bij Maria Tenhemelopneming hoort het oude 
gebruik van de ‘kroedwêszegening’. De dames van de werkgroep 
Kroedwês van de Heemkundevereniging hadden de kruiden ‘gezäömerdj’ en samengevoegd tot mooie 
boeketjes. Genoeg voor iedereen. Pastoor Lipsch droeg de H. Mis op geassisteerd door 3 acolieten en een 
misdienaar. De voorzitter sprak het welkomstwoord en medewerkers van de ‘Pöt’ (buurtvereniging) 
verzorgden mede de H. Mis; het koor gaf stem aan de gezangen. Daar in de openlucht, midden in de 
natuur, hebben veel mensen uit Horn en omstreken genoten van een mooie en verzorgde viering. 
Aansluitend aan de H. Mis ontving iedereen de kroedwês en de buurt had gezorgd voor de koffie en de 
vlaai, waarbij gezellig werd bijgepraat en kennismakingen vernieuwd. Alle dank aan iedereen die deze 
viering mogelijk heeft gemaakt, verzorgd, versierd, geregeld en gewoon fijn aanwezig was. Dank u wel. 
 

Boekenmarkt Horn 
In het weekeinde van 11 en 12 oktober a.s. wordt in de Parochiekerk te Horn weer de 2-jaarlijkse 
Boekenmarkt gehouden. Een Boekenmarkt met een hoofdletter, die in de voorgaande jaren een grote 
naam heeft opgebouwd. Boeken voor elk wat wils, in alle soorten en maten. Met zorg geselecteerd en 
geordend naar thema. De boeken kunnen nu al ingeleverd worden. Één telefoontje is nodig en u kunt een 
afspraak maken wanneer uw boeken bij u thuis worden opgehaald. U kunt zich melden bij Louis Vermeulen 
in Horn tel: 06-28430831. 
 

Het bloemtapijt aan de Kapel in het Zand 
Dit jaar is het het thema van het jubeljaar: Pelgrims van hoop. 
Het bloemtapijt, dat jaarlijks wordt gelegd ter ere van ’t besjloet, het einde van het bedevaartseizoen aan 
de Kapel in het Zand, is weer gratis te bezoeken van 13 t/m 18 september a.s. van 10.00 t/m 17.00 uur aan 
de Parklaan 3 in Roermond in het Kruiswegpark. U bent allen welkom. 
Leden en bestuur Werkgroep Bloemtapijt Roermond. 
 

Vóóraankondiging volgende lezing in het kader van het Heilig Jaar   

In het najaar wordt de volgende lezing georganiseerd in ons dekenaat. Kapelaan Roderick van Attekum uit 
Maastricht, die woont en studeert in Rome, zal dan vertellen over de Heiligdomsvaart. Elke editie van de 



Heiligdomsvaart kent een thema dat een bepaald aspect van het geloof onder de aandacht brengt en 
uitdraagt. Het thema van de Heiligdomsvaart Maastricht 2025 is 'Wees een Bruggenbouwer'. Meer 
informatie over deze lezing volgt te zijner tijd. 
 

Planning 1e H. Communie 2026 in onze federatie KANA 
Komend jaar 2026 zullen er in diverse parochies weer de 1e communievieringen zijn. 
De voorlopige planning is als volgt: 
Haelen: 26 april,  Horn en Neer: 14 mei,  Roggel: 24 mei. Goed om alvast rekening mee te houden. 
In 2026 zijn er in de parochies Haelen en Neer Vormselvieringen gepland. 
De voorlopige planning is 19 april (onder voorbehoud). Noteer het alvast in uw agenda. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vindt deze viering plaats in de parochie met de meeste 
aanmeldingen. Nader bericht volgt t.z.t.  
 

Gedoopt 
  

 

                                Buggenum 
Mariakapel          Femm Brouwer, Molenweg 
                              Nunhem 
Servaaskapel      Sep Adams, Roggel            
                              Proficiat en moge jullie leven lang en gelukkig zijn 

Overleden 

                                                                                 

                                                                                                     

                                                     

                                                   Buggenum: 
                             Dhr. Frans Haans ,  82 jaar 
                             Neer / Buggenum 
                             Dhr. Wiel Smeets,  82 jaar 
                                                   Horn /Nunhem 
                             Dhr. Harry van Lierop 

                             Mogen zij nu in vrede rusten 
 

Aanleveren misintenties 

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de volgende Parochienieuwsbrief is het wenselijk 

om deze door te geven VÓÓR 10 september. Wilt u, i.v.m. de bedevaart naar Lourdes 15 t/m 23 

september de berichten één week vroeger inleveren a.u.b. Bij voorbaat dank. 
              

De H. Missen zijn ook via livestream te volgen 
In Horn worden alleen de H. Missen die plaatsvinden in de kerk  gestreamd. 
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live.  
Nunhem: (weekend)  http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek tevens 
worden alle vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang. De vieringen in de Servaaskapel worden niet 
gestreamd.           
                           

                                                    01 september 2025 – 30 september 2025  
 

Dinsdag  02 september                  

      Horn   09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 03 september    verjaardag wijding Kathedraal Roermond                                       

     Nunhem 09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel 

https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live
http://nunhem.nl/live
https://www.facebook.com/nunhemkroniek


     Neer 19.30 u. Informatieavond Lourdesbedevaart Parochiecentrum 
 

Donderdag 04 september    

     Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel  

     Neer 19.00 u. Aanbidding van het Allerheiligste in het parochiecentrum. Aansluitend 
samenzijn. 

   
Vrijdag 05 september                                                                                               

     Horn 09.30 u. H. Mis in Daalakkerserf bgv 1e vrijdag 

     Haelen 19.00 u. H. Mis in De Horst bgv 1e vrijdag 
 

Zaterdag 06 september    

     Haelen 18.00 u. deze H. Mis VERVALT 
 

      Buggenum 19.00 u. deze H. Mis VERVALT 
       

Zondag 07 september 

      Nunhem 09.30 u. deze H. Mis VERVALT 

      Horn 10.00 u. (Let op) Pl. H. Mis tgv het afscheid van Pastoor Patrick Lipsch vwg zijn 
benoeming tot deken-pastoor in het dekenaat Gulpen mmv gezamenlijke Koren 
van Federatie Kana 
-H. Mis van dank en zegen voor de scheidende pastoor Lipsch 
-gest. jrd. voor Bert van den Nieuwenhof en overl. ouders Lilianna en Stanislaw 
 Wojcieszak 

 

Dinsdag 09 september       

     Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Woensdag 10 september  23e week door het jaar 

     Nunhem 09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel  
 

Donderdag 11 september 

    Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel   
 

Zaterdag 13 september  Vredeviering MOV 

     Horn 17.45 u. H. Mis in de kerk    

     Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk Hoogfeest Kruisverheffing 
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

Zondag 14 september    

     Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk      

     Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk 

     Horn 11.10 u. op het plein bij de kerk start optocht tgv de Almabtrieb en zegening door 
de priester van mensen, dieren en voertuigen 

 

Dinsdag 16 september 

      Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar  

     Nunhem 09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel 

     Horn 10.30 u. Begin van de Ziekendag / Zonnebloemdag afd. Buggenum en Horn met 
een H. Mis in de Abdij. Met ziekenzegen. 
-voor alle overleden leden van de Zonnebloem Horn en Buggenum 
Zang door de kerkkoren van Buggenum en Horn 



 

Donderdag 18 september 

       Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag 20 september  Vredeviering MOV Tevens feest van St. Lambertus Patroonheilige van Haelen 

       Haelen 18.00 u. H. Mis in de kerk mmv MOV 

-jrd. voor heer en mevrouw Seerden-Verwielen 

       Buggenum 19.00 u. H. Mis in de kerk    Vredeviering mmv MOV 
-jaardienst voor Tiny van Goor-Rulkens 

 

Zondag 21 september 
       Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk 

uit dankbaarheid ter ere van Sint Servaas  
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen  

       Horn 11.00 u. Deze H. Mis VERVALT 
 

Dinsdag 23 september  besluit Lourdesbedevaart 

       Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

Woensdag 24 september  25e week door het jaar 
       Nunhem 09.00 u. H. Mis in de Servaaskapel   (laatste maal in dit seizoen) 

      Heythuysen 19.00 u. Taizéviering in de kerk 
 

Donderdag 25 september 
      Haelen 09.00 u. H. Mis in de dagkapel 
 

Zaterdag 27 september   
      Horn 17.45 u. H. Mis in de kerk 

-gest. jrd. voor Sef Graef 
-voor de zielenrust van Annie Ververs-Luijs 

      Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk 

-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 
 

Zondag 28 september 

     Buggenum 09.30 u. H. Mis in de kerk 

     Haelen 11.00 u. H. Mis in de kerk 

-overleden ouders Jan Lodewijk en Josée Aquarius-Niessen en overl. familieleden 
-leden en overl. leden van Seniorenvereniging Haelen, ihb  
 voor Mevr. Els Meerts en Mevr. Mien Geuskens-Baats 

 

Dinsdag 30 september 

     Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 

     Haelen 20.00 u. Start Bijbelavonden in het Parochiecentrum  

 
Woensdag 03 oktober  H Theresia van het Kind Jezus 

     Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 

 
ZATERDAG 04 EN ZONDAG 05 OKTOBER VERVALLEN IN FEDERATIE KANA EN FEDERATIE TABOR ALLE 
REGULIERE H. MISSEN 
 

ZONDAG 05 OKTOBER OM 14.00 U. IN DE PAROCHIEKERK IN NEER: H. MIS ROND DE INSTALLATIE VAN 
KAPELAAN RAJAN NESAIYAN ALS PASTOOR VAN BEIDE FEDERATIES 



 

 
CONTACTGEGEVENS 

 
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, 6086 BL Neer, pastoor@federatiekana.nl 
Telefoon: 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, 6081DB Haelen, kapelaan@federatiekana.nl 
Telefoon: 06-47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1A 6093 AB Heythuysen, kapelaansanchon@federatiekana.nl 
Telefoon: 06-18406451  
  
Parochie St. Aldegundis Buggenum 
Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum 
Tel: 06-39837683 
Email: buggenum@federatiekana.nl 
Bankrekeningnr: NL69RABO01234.70.404 
  
Parochie St. Lambertus Haelen 
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen 
Parochiekantoor/ Parochiehuis: di-do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712 
Email: haelen@federatiekana.nl 
Bankrekening: NL75RABO01186.00.508                                   
  
Parochie St. Martinus Horn 
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn 
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00 – 12.00 u, tel. 581234 
Email: horn@federatiekana.nl 
Bankrekeningnr: NL50 RABO01234.01.100 
 
Parochie St. Servatius Nunhem 
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem 
Secr.: K.B.: J.P. Adams  tel. 594245 
Email: nunhem@federatiekana.nl    
Bankrekeningnr: NL86 RABO01186.01.474 
 

Zinvol  -  Zin-vol  
 (Kris van Steenberge) 

“Ik wens je woorden waar je warm van wordt” 

  Zinnen die de onzin verzachten en leestekens hier en daar, om halt te houden bij elkaar.                                                                                                          
 


