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In de armen van onze Moeder 

Op het kleine binnenplein van een oude parochiekerk stond een eenvoudig 
houten bankje. Het was wat scheef gezakt, de verf afgebladderd, maar er zat iets 
bijzonders aan. De parochianen noemden het liefkozend “het bankje van Maria”, 
omdat het stond naast een Mariabeeld dat beschut onder een lindeboom stond. 
Dag in, dag uit, door alle seizoenen heen, kwamen mensen daar even zitten. 
Sommigen baden de rozenkrans, anderen zwegen alleen 
maar. Kinderen legden madeliefjes aan haar voeten, ouderen 
kwamen met een traan in de ogen en jongeren met vragen in 
hun hart. Niemand wist precies waarom, maar bij dat beeld 
van Maria – en op dat bankje – leek alles net iets lichter. 

Op een dag kwam er een jonge vrouw met haar baby. Zij had 
het moeilijk. Alleenstaand, moe, vol twijfels over de 
toekomst. Zij ging zitten op het bankje, haar kindje slapend 
op haar schouder. Zij keek naar Maria, die daar stond met het 
Kind Jezus op de arm, haar ogen zacht en open, haar handen 
uitnodigend. In stilte begon zij te bidden. Geen woorden, 
alleen een fluistering van haar hart. En daar, onder de 
lindeboom, gebeurde iets dat zij moeilijk kon uitleggen. Geen 
stem, geen visioen – maar wel een diepe rust. Een gevoel 
alsof zij werd vastgehouden, begrepen. Alsof Maria zei: “Ik 
weet wat het is om moeder te zijn. Ik ben bij je.” Vanaf die dag kwam zij vaker. En 
telkens opnieuw vond ze er troost, moed en vertrouwen. Niet omdat haar zorgen 
waren verdwenen, maar omdat zij ze niet langer alleen hoefde te dragen.  
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Wanneer de maand mei aanbreekt, merk ik altijd hoe mijn gedachten spontaan 
naar Maria gaan. Misschien omdat de natuur dan in bloei staat, alles zachter lijkt, 
en de wereld – ondanks haar onrust – een beetje meer op adem lijkt te komen. 
Mei is Mariamaand, en dat is geen toeval. Want Maria is als de lente: vol leven, 
vol zachtheid, vol hoop. 

Zoals een kind instinctief de weg vindt naar de armen van zijn moeder in tijden 
van vreugde of verdriet, zo mogen ook wij steeds opnieuw onze toevlucht nemen 
tot Maria. Zij kent ons, zij begrijpt ons. Zij kijkt naar ons met ogen vol mededogen, 
zoals alleen een moeder dat kan. 

Hoeveel mensen dragen verdriet, zorgen, twijfels, eenzaamheid of gebroken 
dromen met zich mee? En hoe vaak vergeten we dat we niet alleen zijn? Maria 
herinnert ons eraan: je bent mijn kind – ik ga met je mee. Zij is er, met de liefde 
van een moeder die niet oordeelt, maar altijd omarmt. 

Maria is niet alleen de moeder van Jezus; zij is ook onze moeder. Aan het kruis 
vertrouwde Jezus haar toe aan de geliefde leerling: “Zie daar uw moeder.” En in 
die leerling zien wij onszelf. En sindsdien is zij Moeder van de Kerk, Moeder van 
allen, die ons steeds weer uitnodigt bij haar Zoon te komen.  

In deze Mariamaand nodig ik u uit: kom bij haar. Neem plaats op uw eigen “bankje 
van Maria” – waar dat ook mag zijn. Breng uw zorgen, uw dank, uw verlangens 
bij haar. Bid met haar, wandel met haar. Fluister een gebed, steek een kaarsje 
aan, of wees gewoon stil en voel haar nabijheid. Misschien zegt ze ook tegen 
u: “Ik ben bij je.” 

Laten we deze maand dicht bij Maria blijven, zodat zij ons – met haar zachte hand 
– steeds dichter bij Jezus kan brengen. Want dat is wat een moeder doet: zij 
brengt haar kinderen bij de Liefde zelf.                                                 – kapelaan Sanchon -                       
 

Meimaand Mariamaand 

In de Meimaand Mariamaand worden elke week H. Missen 
gehouden in: 

Mariakapel Buggenum – donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 mei om 
7.00 uur in de ochtend 

Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel Haelen - donderdag 1, 8, 
15, 22 en 29 mei om 9.00 uur in de ochtend 

Mariakapel Horn – dinsdag 6, 13, 20 en 27 mei om 9.00 uur in de ochtend 



Baronsberg Baexem – openluchtmis op zondag 4 mei om 11.00 uur 
 

Terugblik op Motorzegening op Koningsdag in Roggel 

Op een zonnige Koningsdag - zaterdag 26 april 
- vond er weer een Motor- en 
Brommerzegening plaats in Roggel, 
voorafgegaan door een openluchtmis om 
11.00 uur naast de kerk. Pastoor Patrick Lipsch 
heeft dit jaar 120 motoren en brommers 
gezegend voor een behouden vaart het 
komende jaar.  (foto: Leon van Lier) 

 
Aanbidding in Neer 
 

Op donderdag 1 mei vindt in het parochiehuis in Neer, 
aanvang 19.00 uur, de maandelijkse 
Aanbiddingsbijeenkomst plaats. We komen samen, 
onder leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste. Een bijeenkomst van gebed, 
zang, en overweging. Een moment van stilte, bezinning 
en verbondenheid in onze jachtige wereld. Aansluitend is er een gezellig 
samenzijn met koffie en thee. Iedereen is  van harte welkom. 
 
Dodenherdenking   
Op zaterdag 4 mei wordt in de parochiekerken van Buggenum (19.00 uur), Horn 
(19.15 uur) en Haelen (19.30 uur), vieringen gehouden bij gelegenheid van 
Dodenherdenking. 

 

Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Doopvoorbereiding staat 
gepland op dinsdag 13 mei om 20.00 uur in de Credo-
parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen. Voor een goede 
organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine 
van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl. 
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Het sacrament van het vormsel 
Op vrijdag 16 mei om 19.00 uur zullen 8 kinderen uit Horn, 1 kind uit Buggenum 
en 6 kinderen uit Roggel het Heilig Vormsel ontvangen in de parochiekerk in 
Horn.  Vormheer is Mgr. Van Rens. De viering wordt muzikaal verzorgd door het 
familiekoor, dat onder andere bestaat uit kinderen met ondersteuning van 
ouders. 

 

Lezing over Heilig Jaar in Horn 
 

Woensdagavond 21 mei, aanvang 19.00 uur, zal Lambert 
Hendriks (rector van Grootseminarie Rolduc) in De Abdij in 
Horn een lezing geven over het Heilig Jaar. Voor katholieken 
is een bedevaart naar Rome altijd een bijzondere gebeurtenis. 
Sinds het jaar 1300 hebben de bedevaarten naar Rome een 
nog meer bijzondere betekenis gekregen. In dat jaar kondigde 
de paus een heilig jaar af. Sindsdien zijn er met een bepaalde 
regelmaat heilige jaren, waarin mensen de gelegenheid 
hebben om hun geloofsleven te versterken met bijzondere 
genadegaven.  
In deze lezing zal Lambert Hendriks ingaan op de geschiedenis en de betekenis 
van het heilig jaar, de bijzonderheid van het fenomeen, en Het Heilig Jaar 2025,  
waarin paus Franciscus ons oproept om Pelgrims van de Hoop te zijn. Entree is 
gratis, aanmelden is niet nodig.  
 

Noveen Aldegundis Buggenum 
Van zaterdag 24 mei tot en met zaterdag 31 mei wordt in de 
Aldegundiskapel in Buggenum, elke dag om 18.30 uur de 
jaarlijkse Aldegundisnoveen gebeden, die wordt afgesloten 
tijdens de  Aldegundis/Sacramentsprocessie op zondag 1 juni. 
Een noveen, te ere van een Heilige,  is een speciale manier om je 
stem in de hemel te laten horen. Negen dagen aan één stuk bid 
je een aantal vaste gebeden op voorspraak van de betreffende 
Heilige en leg je daarbij ook een bepaalde wens van je hart voor 

aan God. Sint Aldegundis is ons een voorspraak ter genezing van kanker en tevens 
een voorbeeld in het dragen van die ziekte tijdens haar leven. Iedereen is van 
harte uitgenodigd voor dit (gezamenlijk) gebed. 
 

 



Processie    
Op zondag 25 mei vindt in Nunhem de jaarlijks Sint-Servaasprocessie plaats, met 
dit jaar als hoofdcelebrant pastoor Patrick Lipsch. De processie vertrekt om 9.30 
uur vanaf de Sint-Servatiuskerk. Bij de Sint-Servaaskapel in Nunhem wordt dan 
de H. Mis gevierd en traditiegetrouw wordt op zaterdag 24 mei een 
bloementapijt gelegd. 
 

Bijbelavond in Neer 
 

De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 27 mei, 
aanvang 20.00 uur in Neer in het parochiehuis. De 
toegang is gratis. Graag tot ziens bij deze avond, u bent 
van harte welkom!   
 
Dekenale bedevaart naar Maastricht 

 

Op dinsdag 17 juni vindt de traditionele Dekenale 
Bedevaart plaats, onder begeleiding van onze priesters 
en kapelaans. Dit jaar gaan we naar Maastricht. De 
inschrijfdatum is inmiddels verstreken. We gaan met de 
bus. Te zijner tijd ontvangen degenen die zich hebben 
aangemeld bericht over het tijdstip en de plaats van 
opstappen. 

 
Lourdesreis vanuit dekenaat Thorn 
 

 Ook dit jaar organiseren we weer een dekenale 
Lourdesreis; van 15 tot en met 23 september. We 
reizen met de bus en via 
www.federatiekana.nl/lourdes kunt u zich 
inschrijven, onder vermelding van de code cp2025. 
Neem gerust contact op met Nancy Smeets (0475-
581519) als u vragen heeft of als u moeite heeft met 
het online aanmelden. Zij helpt u graag.  (foto: Bisdom Roermond)  

Het persoonlijke verhaal van Nancy  

Al jaren maak ik deel uit als verpleegkundige van de groep vrijwilligers van het 
Huis voor de Pelgrim. 
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De groep vrijwilligers bestaat uit o.a. verpleegkundigen, verzorgenden, 
brancardiers, artsen. 

De taak van de vrijwilligers begint op het vliegveld en eindigt op het einde van de 
reis weer op het vliegveld waar vandaan we vertrokken zijn. 

Als verpleegkundige ben ik zowel in het accueil als zorghotel ingezet. Waar 
moeten we aan denken als we spreken over een zorghotel en accueil: 

Een zorghotel is een regulier hotel waarin pelgrims verblijven die omwille van hun 
mobiliteit en zorgbehoefte beperkte zorg nodig hebben, zoals hulp bij wassen, 
aankleden (steunkousen), medicatie toedienen, stomazorg, hulp bij mobiliteit, 
enzovoort. Voor beperkte zorg zijn vrijwilligers aanwezig, gefaciliteerd door het 
Huis voor de Pelgrim.  Ook pelgrims van een groep die deze zorg nodig hebben 
en niet vanuit de bezetting van groepsvrijwilligers geholpen kunnen worden, 
kunnen zich inschrijven voor het zorghotel.  

Het accueil is een speciale accommodatie op het Heiligdom, waarin pelgrims 
verblijven die omwille van hun mobiliteit en zorgbehoefte intensieve zorg nodig 
hebben. Dit betreft zorg die in een zorghotel niet wordt geboden. De 
accommodatie beschikt over alle voorzieningen voor mindervalide pelgrims. De 
pelgrim wordt hier intensief begeleid door een team van (medische) vrijwilligers 
aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. De partner of andere begeleider van 
de pelgrim kan ook in het Accueil logeren. Ook pelgrims van een groep die 
intensieve zorg nodig hebben die niet vanuit de bezetting van groepsvrijwilligers 
kan worden geboden, kunnen zich inschrijven voor verblijf in het Accueil. 

Het Huis voor de Pelgrim draagt er zorg voor dat rollators en rolstoelen klaar 
staan bij de hotels voor u als u dit bij de inschrijving aangeeft. Dat geldt niet alleen 
voor het zorghotel en accueil, maar ook voor de groepshotels. Heeft men in het 
groepshotel een rolstoel nodig, dan zal men zelf moeten zorgen dat iemand 
meegaat die de rolstoel kan duwen. Anders kan men beter zich aanmelden voor 
het zorghotel of accueil.  

 

Overleden  
 

7 april  Mia Wijers-Sieben  90 jaar   Neer 
9 april Nellie Mennen-Nielissen 89 jaar  Roggel 
15 april Wim Geraets   91 jaar  Neer 
20 april Theu Hendrix   87 jaar  Roggel 
 

Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 
 



Aanleveren misintenties  
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 mei.  
 

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN 
ZATERDAG 3 MEI 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk 

- voor Theo Buskes en Corrie Buskes-Aarts 
ZONDAG 4 MEI 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in de kerk 

- voor Herman van Cruchten en Truus van Cruchten-Stemkens 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H.MIS in de kerk 

- voor het welzijn van onze parochie 
WOENSDAG 7 MEI 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

- voor Mia Wijers-Sieben 
- voor Nellie Mennen-Nielissen 

ZATERDAG 10 MEI 
NEER 19.00 UUR – H.MIS in de kerk 

–  voor alle zieken en overledenen van onze parochie 
ZONDAG 11 MEI 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk 

- jaardienst Wullem Heijnen en To Heijnen-Hobus 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
WOENSDAG  14 MEI 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

-  voor alle jarigen van deze maand 
ZATERDAG 17 MEI 
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk 

- voor vrede in de wereld 
ZONDAG 18 MEI 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in de kerk 

–  voor Toos Beeren - van Lier ( verjaardag ) 
–  voor Miet Kivits - Soeters en zoon Ad 
–  voor Corrie Geraets - Ververs 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk 
- voor vrede in de wereld 

WOENSDAG 21 MEI 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  



-  voor alle zieken van onze parochie 
ZATERDAG 24 MEI  
NEER 19.00 UUR – H.MIS in de kerk  

–  voor alle zieken en overledenen van onze parochie 
ZONDAG 25 MEI 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in de kerk  

- voor Toon Beijes 
- voor Piet Nijssen vanwege verjaardag en voor de  familie Nijssen-
Maessen 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS VERVALT 
WOENSDAG 28 MEI 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

–  voor alle zieken van onze parochie 
ZATERDAG 31 MEI  
ROGGEL 19.00 UUR – H.MIS in de kerk  

–  voor alle zieken in onze parochie 
 

Contactgegevens  
Pastoor Patrick Lipsch, Bergerstraat 11, Neer, email pastoor@federatiekana.nl / telefoon 
0475-510105 en 06-54761208 
Kapelaan Rajan Arulraj, Schepenbank 17, Haelen, email kapelaan@federatiekana.nl/ 
telefoon 0475-480284 en 06-47755001 
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1a, Heythuysen, email 
kapelaansanchon@federatiekana.nl/ telefoon 06-18406451 
 

Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 
0475-491393, heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 

Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, 
neer@federatiekana.nl    
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 

Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-491393, 
roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34 
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