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Nieuwjaarswens 

Aan het begin van dit nieuwe jaar spreken we elkaar goede wensen toe. Niet 
omdat alles maakbaar is, maar omdat we weten dat het kostbaarste in het leven 
niet te koop is: liefde die draagt, gezondheid die kracht geeft, geluk dat 
onverwacht oplicht en vrede die mensen verbindt. 

Wat het nieuwe jaar 2026 ons zal brengen, weten we niet. Wel weten we dat 
onze parochies gevormd worden door mensen met verschillende verhalen, 
leeftijden en verwachtingen. In die veelkleurigheid schuilt hun rijkdom. We gaan 
samen op weg, delen geloof en leven, en zijn attent voor elkaar – in de vieringen, 

maar evenzeer in de stille, vaak 
onopgemerkte gebaren van nabijheid. 

Voor dit nieuwe jaar wensen wij u 
momenten toe van rust en vrede, van 
verbondenheid en hoop. Dat we elkaar 
blijven zien en verstaan. En dat onze 

parochies plaatsen mogen blijven waar mensen zich welkom weten, gekend en 
gedragen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar iets wat we samen mogelijk 
maken. 

Met dankbaarheid denken we aan allen die zich blijven inzetten voor onze 
parochies, ieder op zijn of haar eigen wijze. Dankzij die inzet mogen we ook dit 
jaar verder bouwen aan een gemeenschap die leeft en draagt. 

Zo mogen we samen het nieuwe jaar binnengaan, met vertrouwen in wat komt. 

Zalig Nieuwjaar!                       

Pastoor Rajan – Kapelaan Sanchon – Kapelaan Joy – Federatiebestuur  

 

http://www.federatiekana.nl/


Een nieuw begin 

Beste parochianen, 

Wat een voorrecht om samen met u de drempel naar 2026 over te stappen! Als 
ik terugkijk op het voorbije jaar, voel ik dankbaarheid voor alles wat u heeft 
bijgedragen aan onze levendige geloofsgemeenschap. Samen bouwen we aan 
parochies waar iedereen zich welkom mag weten. 

Het nieuwe jaar brengt mooie mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Onze 
tieneravonden bieden jongeren een plek om te zijn wie ze zijn, terwijl ze samen 
op zoek gaan naar wat hen bezighoudt. Bij Bid en Bite komen gebed, maaltijd en 
ontmoeting samen – een eenvoudige, maar waardevolle combinatie. En er 
komen nog meer initiatieven aan die onze gemeenschap kunnen verrijken. 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u zou kunnen meedoen? Uw talenten – 
welke dat ook zijn – kunnen een verschil maken. Of u nu graag praktisch bezig 
bent, goed kunt organiseren, met jongeren wilt werken, of iets heel anders te 
bieden heeft: uw bijdrage telt. Kleine of grote inzet, alles helpt. Neem gerust 
contact met mij op (per mail via pastoorrajan@federatiekana.nl of telefonisch via 
06-47755001). 

Op bestuurlijk niveau komt er een verandering aan, die ik hier graag met u deel. 
Als pastoor draag ik de verantwoordelijkheid voor twaalf parochies, verdeeld 
over de federaties Kana en Tabor. Kapelaan Sanchon, kapelaan Joy en ik zorgen 
samen voor de pastorale zorg – een mooie, maar ook veeleisende taak. Daarom 
zoeken we voortdurend naar manieren om wijzer en effectiever samen te 
werken. 

Vanaf nu gaan de besturen van beide federaties nauwer samenwerken door een 
personele unie: dezelfde mensen zullen in beide besturen zetelen. Voor u als 
parochiaan verandert er in de praktijk weinig. Elke federatie behoudt haar eigen 
identiteit en karakter. Maar we kunnen wel taken beter verdelen, ervaringen 
delen en elkaar ondersteunen waar dat nodig is. 

Het verheugt me dat beide besturen hiermee hebben ingestemd. Het getuigt van 
een mooie bereidheid om over de eigen parochiegrenzen heen te kijken naar wat 
goed is voor ons allemaal. 

Dit is een eerste stap. Wat de toekomst nog meer brengt, zal blijken. Wat 
vaststaat: we gaan dit pad samen, als pastoraal team, besturen en parochianen. 
Voor elkaar en voor ons geloof. 

mailto:pastoorrajan@federatiekana.nl


Laten we dit nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet gaan. God zegent ons op deze 
weg.                                                                                         Hartelijke groet, pastoor Rajan 

 
------------ TERUGBLIK ------------ 

 
Nieuwe onderdak voor vrijwilligers op kerkhof Heibloem ingezegend 
 

Op donderdag 3 december is op het 
kerkhof van de St. Isidorusparochie in 
Heibloem het nieuwe onderdak voor 
het team vrijwilligers ingezegend door 
pastoor Rajan, bijgestaan door kapelaan 
Joy en kapelaan Sanchon. Na een 
gezamenlijk gebed volgde een gezellig 
samenzijn met koffie en vlaai. 
 
Na jarenlang zonder schuilplek te 
hebben gewerkt, staat er nu een mooie 

kapschuur met tafel en banken. Hier is het na gedane arbeid goed rusten en 
napraten.   
 
Natuurlijk zijn ook bezoekers aan het kerkhof van harte uitgenodigd gebruik te 
maken van de overkapping. 
 
Bijeenkomst mogelijke herbestemming parochiekerk Neer 
 
In oktober heeft de Thaliagroep op uitnodiging van 
het kerkbestuur een presentatie gegeven over de 
mogelijke herbestemming van de parochiekerk in 
Neer (woonbestemming). Naar aanleiding van deze 
bijeenkomst heeft een delegatie van het kerkbestuur 
op dinsdag 16 december gesproken met een aantal 
betrokken parochianen over andere mogelijkheden voor de herbestemming van 
het kerkgebouw.  
 

 



------------ OP DE AGENDA IN JANUARI ------------ 
 
Doopdankviering 
 

In het weekend van  het feest van de Doop van 
de Heer, begin januari, houden we ook telkens 
een Doopdankviering voor de dopelingen van het 
afgelopen jaar, samen met hun ouders en andere 
familieleden.  Tijdens deze viering zullen ook de 
schelpen, waarmee deze kinderen zijn gedoopt, 
worden uitgereikt.  

In onze federatie zal deze viering plaatsvinden op zaterdag 3 januari, aanvang 
14.00 uur in het parochiehuis in Neer. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  

Het parochiehuis in Neer is te bereiken via de zij-ingang van de kerk.  

Nieuwjaarsreceptie 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we elkaar natuurlijk 
ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.  
 
Daarom vieren we op zondag 4 januari om 11.00 uur de H. Mis 
in de Sint-Petruskerk in  Roggel voor alle zeven parochies van 
federatie KANA. (Per abuis stond in de vorige nieuwsbrief het 
tijdstip 9.30 uur vermeld).  
 
Aansluitend aan deze Mis bent u uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie die we houden in de sacristie/kerk van 

Roggel.  
 

Huiszegen 
 

Het is een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar het huis te laten 
zegenen. In veel Duitstalige landen is het nog steeds een traditie dat een priester 
bij de ingang van een woonhuis het jaartal en daarbij de letters “C + M + B” 
opschrijft.  
 



In de loop der tijden zijn daar 
ook voorgedrukte kaarten 
bijgekomen die boven de deur 
kunnen worden opgehangen. 
De laatste jaren neemt de 
traditie van huiszegenkaarten 
in Nederland weer aan 
populariteit toe.  
 
Tijdens de H. Mis op zondag 4 januari in de Sint-Petruskerk te Roggel, aanvang 
11.00 uur,  zullen de voorgedrukte kaarten worden gezegend, waarna u deze mee 
naar huis kunt nemen.  
 
Aanbidding in Neer 
 

Op donderdag 8 januari vindt in het parochiehuis 
van Neer, aanvang 19.00 uur, de maandelijkse 
Aanbiddingsbijeenkomst plaats. We komen samen, 
onder leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste.  
 

Een bijeenkomst van gebed, zang, en overweging. Een moment van stilte, 
bezinning en verbondenheid in onze jachtige wereld.   
 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Iedereen is  van harte 
welkom. 
 
Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

Elke tweede dinsdag van de maand wordt een bijeenkomst 
georganiseerd voor de Doopvoorbereiding.  De eerstvolgende 
bijeenkomst staat gepland op dinsdag 13 januari om 20.00 uur in 
de Credo-parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen.  
 
Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te 
melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl.  
 

 

 

mailto:dopen@federatiekana.nl


Nieuw: Bid en Bite in Heythuysen 

Met ingang van dit nieuwe jaar komen we elke tweede 
woensdag van de maand samen in de parochiekerk van 
Heythuysen, onder leiding van pastoor of kapelaan, rond 
het uitgestelde Allerheiligste.  

Een bijeenkomst van gebed, zang, en overweging. Een 
moment van stilte, bezinning en verbondenheid in onze 
jachtige wereld.   

Aansluitend is er een gezellig samenzijn. Iedereen is  van 
harte welkom op woensdag 14 januari, van 19.30 tot 
21.00 uur in de Sint-Nicolaaskerk in  Heythuysen. 

 

Vastenactie 2026 - Samen bouwen aan een betere toekomst 

Ook in 2026 zetten de parochies van het dekenaat Thorn 
zich in voor het opvanghuis Karuna Nivas in de regio 
Trivandrum in India. Dit opvanghuis ondersteunt 
meisjes uit kwetsbare gezinnen door hen een veilige plek 
te bieden om te wonen en te investeren in hun onderwijs 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Met uw steun kunnen we levens veranderen en een 
betere toekomst creëren voor deze meisjes. 

De regio Trivandrum waar het opvanghuis is gelegen is 
de geboortestreek van onze kapelaan Sanchon, werkzaam in de federaties Tabor 
en Kana. Het opvanghuis biedt een thuis aan meisjes in de meest kwetsbare 
situaties: weeskinderen, meisjes uit gebroken gezinnen en jonge levens die 
getekend zijn door achterstand en tegenslag. Samen kunnen we een verschil 
maken!  

U bent van harte uitgenodigd voor de startdag op maandag 26 januari, aanvang 
14.30 uur in het parochiehuis in Neer. Laat u inspireren en ontdek hoe u kunt 
bijdragen aan dit prachtige initiatief. We kijken ernaar uit u te mogen 
verwelkomen!                              

 



Informatiebijeenkomst dekenale Lourdesreis 2026 

Het Huis voor de Pelgrim 
organiseert in 2026 weer reizen 
naar onder andere Lourdes, 
gelegen in de Franse Pyreneeën. 
Ook dit jaar organiseren we 
weer een Lourdesreis vanuit ons 
dekenaat Thorn: van 11 tot en 
met 19 september (busreis) of 
13 tot en met 18 september 

(vliegreis).  

Het dekenaal bestuur organiseert op dinsdag 27 januari, aanvang 19.00 uur, in 
de parochiekerk van Heel een informatiebijeenkomst, in aanwezigheid van 
Deken Miltenburg en pastoor Rajan.  

Nancy Smeets, die sinds 2019 nauw is betrokken bij de organisatie van onze 
jaarlijkse dekenale Lourdesreis, zal uitgebreid vertellen over Lourdes én over de 
reis, waarbij ze vooral ook zal ingaan op de praktische zaken. Er is volop 
gelegenheid om vragen te stellen.  

U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 

Bijbelavond 
Ook in 2026 wordt op elke laatste dinsdag van de maand 
een Bijbelavond georganiseerd.  

De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 27 januari, 
aanvang 20.00 uur in Haelen in het parochiekantoor. De 
toegang is gratis. U bent van harte welkom!   

 
Nieuw: Tienergroep in federaties Kana/Tabor 
 
In januari starten we vanuit de federaties Kana en Tabor een tienergroep op elke 
laatste woensdag van de maand. Alle tieners tussen 11 en 16 jaar zijn van harte 
welkom.  



 
Wat gaan we doen? We willen de tieners de 
gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten, met 
spel en gezelligheid, samen bidden, denken, 
praten en luisteren. Een plek waar ze zichzelf 
mogen en kunnen zijn!  
Wanneer? We starten woensdag 28 januari om 
19.30 uur en sluiten de avond rond 21.00 uur 
af.    
Waar? In het Credozaaltje naast de kerk in 
Heythuysen.  
 
Wij kijken uit naar gezellige, leerzame 
bijeenkomsten waar iedere deelnemer steeds 
weer met plezier op terug kan kijken! We zijn 
nog op zoek naar een passende naam van de 
tienergroep. Deze mogen jullie zelf verzinnen! 

Voor meer informatie en opgave: stuur een e-mail naar: 
tienergroepkanatabor@gmail.com   

Warme groet, Tienerwerkgroep Kana & Tabor  
 

------------ VOORUITBLIK ------------ 
 
Vooraankondiging dekenale Bedevaart 2026 
 

Onze traditionele dekenale bedevaart vindt 
dit jaar plaats op dinsdag 16 juni, onder 
begeleiding van parochiepriesters. Dit jaar 
gaan we naar Aken. Het wordt weer een 
mooie  dag voor jong en oud. 
 
De invulling van het programma volgt in een 
later stadium, maar de datum kunt u alvast in 
uw agenda noteren. De kosten bedragen, net 
als vorig jaar, € 25,00 per persoon. Hiermee is 
de bus betaald. Overige kosten zijn voor eigen 
rekening.   

  

mailto:tienergroepkanatabor@gmail.com


------------ OVERIG NIEUWS ------------ 
 
Kerstboodschap bisschop: ‘Wachten schept ruimte en tijd’ 
 
“Wachten hoort bij het leven. Wachten en geduld hebben is 
een deugd die je kunt inoefenen. Wachten is iets anders dan 
talmen en dralen. Wachten schept ruimte en tijd.” Dat zegt 
bisschop Ron van den Hout in zijn kerstboodschap. 
“Wachten en geduld hebben zorgt er ook voor dat je 
zorgvuldig met anderen omgaat.” Lees op de website van 
het Bisdom Roermond de volledige kerstboodschap van 
onze bisschop via de link:  Bisdom Roermond | Nieuws en 
wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond 
 
DiaNico, het hele jaar rond  
 
Tijdens de kerstactie in december is gul gedoneerd, waarvoor heel veel dank. 
DiaNico (de voedselbank van Leudal) heeft hierdoor gezinnen kunnen 
ondersteunen, die de hulp het hardst nodig hebben. 
 

De stijgende kosten van 
levensonderhoud maken het voor 
velen een uitdaging om rond te 
komen, niet alleen tijdens de 
feestelijke decembermaand, maar 
ook tijdens de rest van het jaar. Ook 
in onze eigen omgeving doet dit zich 
vaker voor dan we ons misschien 
realiseren. Dit raakt ons allemaal, 

want we leven in een gemeenschap waarin we voor elkaar willen zorgen en naar 
elkaar willen omzien.  

 
Geen mens kan iedereen 

helpen, maar iedereen kan 
een mens helpen 

 
Het hele jaar door kunt u spullen inleveren in de kerk van Baexem. De 
vrijwilligers van DiaNico zorgen ervoor dat deze producten terechtkomen bij de 
mensen die ze het hardst nodig hebben.  

https://www.bisdom-roermond.nl/Preek-kerstmis-2026
https://www.bisdom-roermond.nl/Preek-kerstmis-2026


Elke bijdrage, hoe klein ook, kan een groot verschil maken. Daarom is ook uw 
financiële bijdrage van harte welkom. Het bankrekeningnummer van DiaNico is: 
NL37 RABO 01040 91738.  Uw gaven zullen door de voedselbank DiaNico goed 
besteed worden. Dank u wel voor uw betrokkenheid en steun! 
 

Overleden  
 

9 december Johanna Bosch (Elivagar) 77 jaar Roggel 
14 december Truus Janssen-Scheres 93 jaar Roggel 
16 december Wiel Moonen   90 jaar Heibloem 
 
Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 
 

 

------------ H.MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN ------------ 
 

Nieuw Missenrooster voor Roggel 

Na afloop van het winterrooster krijgt Roggel een nieuw missenrooster: In de 
periode Palmzondag tot Allerzielen is er elke tweede zaterdag om 19.00 uur een 
H.Mis in de kerk. In de periode Allerzielen tot Palmzondag is er elke tweede 
zondag om 9.30 uur een H.Mis in het Jozefhuis, met uitzondering van speciale 
missen en belangrijke kerkelijke feestdagen. Dit is een blijvende wijziging (zie het 
overzicht van de H.Missen in elke nieuwsbrief voor het actuele overzicht). 

Aanleveren misintenties  
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 januari.  
 

 

 

 

OVERZICHT H.MISSEN IN HEIBLOEM, NEER EN ROGGEL 
 

ZATERDAG 3 JANUARI  
NEER 14.00 UUR – DOOPDANKVIERING in het parochiehuis 
ZONDAG 4 JANUARI 
ROGGEL 9.30 UUR – H.MIS VERVALT 

11.00 UUR – CLUSTERMIS en Nieuwjaarsreceptie in de kerk 
- jaardienst voor Lenie Schreurs-Gielen 

WOENSDAG 7 JANUARI 



NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  
–  voor de overleden leden van de seniorenvereniging 

ZONDAG 11 JANUARI 
NEER 9.30 UUR – H. MIS in het parochiehuis 

–  voor alle overledenen van onze parochie 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk/sacristie 
WOENSDAG 14 JANUARI 
NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis  

–  voor de zieken en ouderen, die in het ziekenhuis verblijven 
ZONDAG 18 JANUARI 
NEER 9.30 UUR – H. MIS in de kerk, Schutterij St. Sebastianus 

- jaardienst voor  Henri Berghs en Alda Berghs-Cuijpers 
- voor Corrie Geraets 
- voor Wim Geraets 
- voor Koos de Bruijn 
- voor Jo Beeren en Toos Beeren-van Lier 
- voor Piet Derikx en Tien Derikx - Hendriks en overleden familie 
- voor Thei en Jo aan den Boom - Brentjens en overleden familie 
Michel en Toke aan de Boom - Emonts. 
- voor alle levende en overleden leden van Schutterij St. Sebastianus 

ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS in het Jozefhuis  
- jaardienst voor Anna Sleutels 

WOENSDAG  21 JANUARI 
NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis  

–  voor alle zieken van onze parochie 
ZONDAG 25 JANUARI 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis  

–  voor Theo Berben en Miep Adema 
–  voor jaardienst Herman Niessen en Jacoba Niessen-Bouten 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk/sacristie 
WOENSDAG 28 JANUARI 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

–  voor de zieken en ouderen van onze parochie 
 

 
 
 
 
 



------------ CONTACTGEGEVENS ------------ 

 
Pastoor Rajan, Bergerstraat 11, Neer 
email pastoorrajan@federatiekana.nl, telefoon 06-47755001 
 

Kapelaan Sanchon, Biesstraat 1a, Heythuysen             

email kapelaansanchon@federatiekana.nl, telefoon 06-18406451 

 
Kapelaan Joy, Schepenbank 17, Haelen 
email kapelaanjoy@federatiekana.nl, telefoon 06-14965133 

 
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 
6a, Roggel, 0475-491393, heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, 
neer@federatiekana.nl  
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-
491393, roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
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