
VOORWOORD PASTOOR RAJAN 

Beste parochianen,  

"Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts 
één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt." (1 
Korintiërs 12:4-6). 

Deze woorden van de apostel Paulus raken me diep. Wij zijn met velen - in KANA en TABOR - en ieder van 
ons heeft eigen gaven ontvangen. De één is goed in organiseren, de ander heeft een luisterend oor, weer 
een ander heeft verstand van gebouwen of van financiën. Allemaal verschillende talenten, maar samen 
gedragen door dezelfde Geest, dienend aan dezelfde Heer. 

Het is vanuit deze gedachte dat wij als bestuur onze organisatie anders gaan inrichten. 

Vanaf nu werken beide federaties met één gezamenlijk bestuur. Dit noemen we een 'personele unie': 
dezelfde bestuursleden vormen zowel het bestuur van KANA als het bestuur van TABOR. De twee 
federaties blijven wel gewoon bestaan - elk met hun eigen identiteit, hun eigen parochies en hun eigen 
financiële administratie. 

Waarom doen we dit? Door met één bestuur te werken, kunnen we efficiënter samenwerken, kennis en 
ervaring beter delen en de bestuurslast eerlijker verdelen. Tegelijk blijft elke federatie zelfstandig en 
behouden alle parochies hun eigen karakter. 

We hebben ook de organisatie binnen het bestuur vernieuwd. Door te werken met commissies verdelen 
we de taken beter en kunnen we sneller handelen. Elk bestuurslid kan zich nu focussen op een terrein dat 
past bij zijn of haar talenten en interesses. 

Deze nieuwe werkwijze is geen keurslijf, maar een richtlijn die ons helpt om beter samen te werken. We 
evalueren regelmatig en passen aan waar nodig. 
Het dagelijks bestuur van beide federaties bestaat uit: 
Voorzitter: Pastoor Rajan / Vicevoorzitter: Dhr. Gerhard Reuling / Secretaris: Dhr. Wim Janssen / Tweede 
secretaris: Mevr. Mariëlle Geraets / Penningmeester: Dhr. Thomas Heuijerjans. 
Samen met de andere bestuursleden die actief zijn in de verschillende commissies, vormen wij een bestuur 
van 14 personen dat zich volledig inzet voor beide federaties. 
Ik heb er vertrouwen in dat deze nieuwe organisatie onze federaties sterker maakt en dat we zo nog beter 
kunnen werken aan wat echt belangrijk is: een levendige geloofsgemeenschap. 
Met een hartelijke groet, Pastoor Rajan, voorzitter federatiebestuur KANA & TABOR 
 

Nieuw schema H. Missen in federatie KANA 

Met ingang van 2026 is het schema van H. Missen in onze federatie Kana veranderd.   
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Met ingang van januari zullen voortaan om de twee weken in het weekeinde H. Missen worden 
opgedragen. Let dus goed op en volg de kerkberichten en het parochienieuws. De reguliere H. Missen in de 
Martinusparochie Horn op de zaterdag vinden tijdens de wintermaanden in Daalakkerserf plaats (mits 
anders aangegeven). De parochie St. Aldegundis Buggenum heeft gekozen voor gemeenschapshuis De 
Roffert (mits anders aangegeven);   de Lambertusparochie in Haelen viert de H. Missen in het aanliggende 
Parochiecentrum (mits anders aangegeven).   
 

Opbrengst kerstcollecte voor de stichting Henk Arts 
De jaarlijkse kerkdeurcollecte, aansluitend aan de Eucharistievieringen met Kerstmis, t.b.v. de stichting 
Henk Arts voor zijn weeshuis in Sierra Leone, heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Maar liefst € 424,15 
is door mensen van Horn bij elkaar gebracht voor dit goede doel, € 00,05 minder dan in 2024. Namens de 
stichting alle dank aan de gulle gevers voor deze welkome bijdrage.  
  

Doop/dank viering   

Op zaterdag 03 januari vond in Neer de doop- en dankviering plaats in het parochiehuis, Kerkplein 4 (naast 
de kerk)  voor de ouders van en de kinderen die in 2025 het H. Doopsel hebben ontvangen. Jammer dat 
niet alle ouders aanwezig konden zijn.  Het was een korte en mooie bijeenkomst o.l.v. pastoor Rajan. 
Aansluitend werd de doorschelp, waarmee het kind gedoopt is uitgereikt aan de ouders en zaten we nog 
even gezellig bij elkaar met een lekker kopje koffie of thee. Ouders die niet aanwezig konden zijn, kunnen 
tijdens de openingsuren van het parochiekantoor de schelp afhalen. Horn: op di-do- en vrijdagmorgen 
tussen 10.00 en 12.00 u. Haelen: op donderdag tussen 10.30 en 11.30 u. Dan is er altijd iemand aanwezig 
om u te woord te staan.  
 

Gezamenlijke Nieuwjaarsviering in Roggel 
De eerste zondag van het nieuw 
begonnen jaar 2026, werd gevierd met 
een gezamenlijke H. Mis om Gods zegen 
te vragen over dit nieuwe jaar.  
Kapelaan Sanchon ging voor, geassisteerd 
door acolieten uit Neer en Horn. Alle 
koren waren vertegenwoordigd in de kerk 
te Roggel, één van de federatie KANA 
parochies. Onder de bekwame leiding van 
Marie-Louise Leijnse zongen zij 

‘traditionele oude kerstliederen’ wat zeer in de smaak viel bij diverse kerkgangers. “Je hoort ze bijna nooit 
meer en nu komen ze allemaal weer terug in mijn gedachten en herinnering, zo fijn”, was één van de 
opmerkingen die we na de H. Mis hoorden. Aansluitend aan deze viering was er gelegenheid om elkaar een 
Zalig Nieuwjaar toe te wensen en werden wij getrakteerd met, door de dames van Roggel gebakken wafels, 
zachte en harde, een ware traktatie, en een kop koffie of thee.   
Met dank aan de ‘topbaksters’ en met waardering voor de organisatie,  kijken wij met veel waardering en 
een goed gevoel terug op deze gezamenlijke dienst. Volgend jaar weer?    
 

Nieuw initiatief: Bid & Bite Kana/Tabor 
Op 14 januari ging de 1e bijeenkomst van start van de federaties KANA en Tabor, in 
de St Nicolaaskerk in Heythuysen. Samen bidden, God ontmoeten en elkaar 
ontmoeten. Na een duidelijke uitleg van de opbouw was er mooie muziek, zang, de 
stiltes en een tekst uit een Bijbelverhaal. Iedereen mocht een intentie opgeven, in 
een mandje verzameld en in een gesloten envelop werden deze aangeboden aan de 
Zusters van de Kreppel, die voor deze intenties bidden en daarna de intenties 
verbranden. Het blijft privé. Tot slot werd er nog gezellig bij elkaar gezeten in het 
Credozaaltje naast de kerk. Voor iedereen toegankelijk en u bent welkom. 
Problemen met vervoer? Bel voor de Bid & Bite-taxi 06-17449713 Helian. 



Werkgroep Bid & Bite (pastoraal team: Marloes, Monica, Marrije, Hettie, Helian.) 
Iedere 2e woensdag van de maand 19.30 u.- 21.00 u. in de Nicolaaskerk in Heythuysen.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 11 februari.  
 
 

Aswoensdag:  gezamenlijke viering van Haelen 
en Horn in de kerk te Horn 
Aswoensdag is dit jaar gezamenlijk voor Horn en Haelen op 
Aswoensdag om 19.15 u. in HORN.  
Op Aswoensdag, daags na het beëindigen van de Vastelaovendj, 
zal de H. Mis worden gevierd uit dank voor een paar fijne, 
ontspannen dagen. We beginnen aan de 40-dagentijd, een tijd 
van bezinning op weg naar Pasen, een nieuw begin. Tijdens deze 

H. Mis wordt traditiegetrouw het askruisje (kruisje van as van verbrande palmtakken) getekend op ieders 
voorhoofd. Het symboliseert berouw, vergankelijkheid, bekering en sterfelijkheid, waarbij men zich 
herinnert 'stof te zijn en tot stof terug te keren'. Het herinnert eraan dat het leven eindig is en dat alles 
tijdelijk is (stof). Tegelijkertijd symboliseert het de mogelijkheid tot vernieuwing, een ‘schone  lei', en het 
dragen van nieuw, vruchtbaar leven, net zoals as braakland vruchtbaar maakt. De priester spreekt de 
woorden: "Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren". 
 

Taizéviering in nieuwe vorm  

Als u gewend was om in Heythuysen aan deze bid- en zangavond deel te nemen op de laatste woensdag 
van de maand, dan is er een goed bericht voor u. Was er onlangs het bericht dat deze vieringen stoppen, 
nu kunnen wij u melden dat deze avonden op de laatste woensdag van de maand gewoon doorgaan. In 
een iets andere opzet maar met evenveel enthousiasme. En u bent daarbij van harte welkom op 
woensdag 25 februari a.s. 19.00 u. in de kerk te Heythuysen. 
 

Tienergroep 
Op de laatste woensdag van de maand wordt een tieneravond georganiseerd in het Credozaaltje naast de 
parochiekerk in Heythuysen. Alle tieners tussen 11-16 jaar zijn van harte welkom. We willen de tieners de 
gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten, met spel en gezelligheid, samen bidden, denken praten en 
luisteren. Wij kijken ook deze keer weer uit naar een gezellige en leerzame bijeenkomst waar iedereen met 
plezier op teugkijkt.  Warme groet, Tienerwerkgroep Kana & Tabor. 
 

Kennismaking met Alpha 
“Wat is Alpha?“ is een serie van 10 bijeenkomsten om samen met anderen het christelijk geloof te 
ontdekken.  
Elke avond bestaat uit 3 onderdelen: 1 Een gezamenlijke maaltijd; 2 Een inleiding over een thema van het 
christelijk geloof, “wie is Jezus?”? of “bidden, waarom en hoe?” 3 Aansluitend praten we in kleine groepjes 
verder over het thema van de avond. Alpha bestaat al meer dan 30 jaar over heel de wereld en meer dan 
90% geeft aan dat het een positieve invloed heeft gehad op hun geloof en hun verdere leven. Kom eens 
luisteren op 26 februari, ingang aan de zij-ingang van de H. Hartkerk, Nassaustraat Roermond, (bij het 
ziekenhuis) tussen 18.30 u. en 21.15 u. U kunt zich ook aanmelden:  Alpha-Roermond@outlook.com 
 

Voorbereiding Doopsel  
Ook in het jaar 2026 wordt er elke maand voor ouders die hun kind graag willen laten dopen een 
gezamenlijke voorbereidingsavond gehouden, onder leiding van de pastoor of een van de 
parochiepriesters. Deze vindt plaats in Heythuysen in de Credozaal, Biesstraat 2a, telkens op de tweede 
dinsdag. De volgende data kunt u noteren:  10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 09 juni, 14 juli, 11 
augustus, 08 september, 13 oktober, 10 november, 08 december. De avond duurt van 20.00 u.- 21.30 u. 

https://www.google.com/search?q=berouw&rlz=1C1ONGR_nlNL1051NL1051&oq=betekenis+Askruisje&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMgcIAxAAGO8FMgoIBBAAGKIEGIkF0gEJMTA3MzBqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjNjL_KzqGSAxXx1QIHHRHrHmUQgK4QegYIAQgAEAU
https://www.google.com/search?q=vergankelijkheid&rlz=1C1ONGR_nlNL1051NL1051&oq=betekenis+Askruisje&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMgcIAxAAGO8FMgoIBBAAGKIEGIkF0gEJMTA3MzBqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjNjL_KzqGSAxXx1QIHHRHrHmUQgK4QegYIAQgAEAY
https://www.google.com/search?q=bekering&rlz=1C1ONGR_nlNL1051NL1051&oq=betekenis+Askruisje&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMgcIAxAAGO8FMgoIBBAAGKIEGIkF0gEJMTA3MzBqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjNjL_KzqGSAxXx1QIHHRHrHmUQgK4QegYIAQgAEAc
mailto:Alpha-Roermond@outlook.com


Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine van de Kruijs per e-mail 
via dopen@federatiekana.nl 
 

Bijbelavond   

In het nieuwe jaar 2026 gaan de maandelijkse Bijbelavonden gewoon door, boeiend, leerzaam en 
interessant. Met ingang van februari (let op: voortaan op de derde (3e) dinsdag van de maand)   
afwisselend in Haelen en Neer. Vanwege Carnaval deze keer nog op de 4e dinsdag op 24 februari a.s. in 
het parochiecentrum te Neer. Aanvang 20.00 u.  
Er kunnen zich ook weer nieuwe deelnemers aanmelden. U kunt daarvoor contact opnemen met het 
parochiecentrum in Horn tel: 0475 581234. Van harte welkom. 
 

Blasiuszegen 
Zegen die door een priester uitgesproken wordt als een bescherming tegen keelpijn. Een dergelijk ritueel 
gebeurde op het feest van de heilige Blasius (3 februari) of daaromtrent. Blasius, bisschop van Sebaste in 
Armenië, zou tijdens het bewind van de Romeinse keizer Licinus in 316 de marteldood gestorven zijn. Daar 
hij volgens de legende een knaap die door een graat in de keel bijna gestikt was, van de dood zou hebben 
gered, wordt Bisschop Blasius door het volk beschouwd als de beschermheilige tegen keelpijn (en andere 
ziekten). De priester spreekt uit: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van 
keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. 
 

Vóóraankondiging Solidariteitsmaaltijd  
Hij zei: “Geven jullie hen maar te eten”. 
In het kader van Vastenaktie 2026 vindt er weer een Solidariteitsmaaltijd plaats 
in Horn en wel op 06 maart a.s. Locatie: Beatrixzaal, Bergerweg 23 te Horn.  
Tijdstip 18.30 u. Onze kapelaans en kapelaan Francis koken en verzorgen de 
maaltijd. Dit jaar sluiten wij ons aan bij het landelijke vastenactieproject. De 
slogan is:  en Hij zei: “Geven jullie hen maar te eten”.  De opbrengst van de 
vastenactie is dit jaar voor de ondersteuning van gedetineerden in de 
gevangenissen van Bolivia. U kunt zich nu al aanmelden, aanmelding van 90 
personen is het maximum, want wegens elk jaar zeer grote belangstelling 
moeten we dan helaas zeggen: vol is vol! U kunt zich opgeven tot 24 februari. 
€ 10,00 p.p. Het adres is:  mov@federatiekana.nl     
In de volgende nieuwsbrief kunt u er meer over lezen. 

 

Tarieven misstipendia 2026   

Het bisdom heeft de misstipendia 2026 bekendgemaakt. Aansluitend bij de ontwikkelingen in de 
samenleving zijn enkele tarieven enigszins verhoogd en is het tarief voor huwelijksvieringen verlaagd.  Let 
op, sinds vorig jaar spreekt het bisdom niet meer over adviestarieven, maar over vastgestelde tarieven. 
Eucharistievieringen:  door de week: € 20,00;  in het weekeinde za-of zondag € 35,00   
Jubilea: buiten de reguliere vieringen: € 350,00 
Rouw- en trouwvieringen: Uitvaartmis € 570,00;  Huwelijksmis € 465,00 
Bijdrage begeleiding naar een andere dan eigen begraafplaats of begeleiding naar crematorium na een 
voorafgaande kerkdienst: € 130,00  
Bijdrage begeleiding van een priester/ diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: € 570,00  
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de kerk (extra dienst): € 570,00  
Gestichte jaardiensten (looptijd minimaal 5 jaar - maximaal 20 jaar): eenvoudige weekdienst: 5 jaar €80,00,  
10 jaar € 160,00,  20 jaar € 320,00  
Op zaterdag of zondag:  5 jaar € 160,00;  10 jaar € 320,00;  20 jaar € 640,00 
Minimumkerkbijdrage: is vastgesteld op € 145,00 
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande 
kerkdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de 4 jaren 

mailto:dopen@federatiekana.nl
mailto:mov@federatiekana.nl


voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of aanwezigheid in het crematorium kerkbijdrage 
hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie). Zij moeten per 
jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. 
Richtsnoer voor de kerkbijdragen blijft 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid. 
 

De Goddelijke Barmhartigheid en Heilige Faustina Kowalska 

Heilige Faustina Kowalska werd geboren in 1905 in Polen. Ze was het derde kind van een arm Pools gezin. 
Op twintigjarige leeftijd volgde ze haar roeping om als non in de Katholieke kerk te dienen. Uiteindelijk 
werd ze op 30 april 1926 aangenomen bij het klooster van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Barmhartigheid met de naam Zuster Maria Faustina van het Heilige 
Sacrament. 
H. Faustina heeft in haar dagboek geschreven verschillende verschijningen van 
Jezus Christus en het vagevuur gezien te hebben.  
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van H. Faustina in 2000 hield de heilige 
paus Johannes Paulus II een preek waarin hij verband legde tussen de 
verschrikkingen van de Eerste en die van de Tweede Wereldoorlog en was de 
boodschap van Gods Barmhartigheid meer dan ooit cruciaal. Feitelijk knoopte 
paus H. Johannes Paulus II met het uitroepen van de Beloken Pasen (eerste 
zondag na Pasen) tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid aan bij een oude 
traditie. In het evangelie van die dag geeft Jezus aan de apostelen de macht om 
zonden te vergeven: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, 
dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven” In deze woorden van Jezus leest de 
Kerk de instelling van het Sacrament van de Biecht, het Sacrament waarin de volgeling van Jezus vergeving 
kan ontvangen. Dit is het Sacrament waardoor ieder van ons de grootsheid van Gods barmhartigheid aan 
kan raken.  
 

 Planning 1e Communie- en Vormselviering in onze federatie KANA 
Dit jaar zullen er in diverse parochies weer 1e H. Communievieringen zijn. De voorlopige planning is als 
volgt: Haelen 12 april 11.00 u.,  Horn en Neer 14 mei. Goed om nu al rekening mee te houden. 
In 2026 zijn er in de parochies Haelen en Neer Vormselvieringen gepland. De planning is 22 mei 19.00  in 
Haelen. Vormheer is Mgr. Cornelis van den Hout, bisschop van Roermond. 

 

Kom naar Lourdes 
Na een aantal achtereenvolgende, zeer succesvolle 
bedevaarten, gaan we ook dit jaar weer naar Lourdes 
met onze federatieparochies uit het dekenaat Thorn. Het 
is de bedoeling dat deze reis naar Maria plaatsvindt van 
11 t/m 19 september. Net zoals voorgaande jaren met 
reisorganisatie Het huis van de Pelgrim, gespecialiseerd 
in Bedevaartreizen o.a. naar Lourdes. We reizen weer 
met een eigen parochiepriester en, indien voldoende 
aanmeldingen, zoveel mogelijk mensen uit onze eigen 
omgeving. Voor meer informatie is er in uw parochies 
een ‘Lourdesfolder ’waarop het adres van Nancy Smeets 

Horn staat vermeld. Bij haar kunt u zich aanmelden en alle informatie krijgen die nodig is. Wij bevelen 
deze bedevaart van harte bij u aan. We reizen per bus en via  www.federatiekana.nl/lourdes   kunt u zich 

inschrijven, onder vermelding van  de code cp2026.   
 
 
 

 

https://www.katholiekevesting.nl/volg-deze-5-stappen-om-tot-een-goede-biecht-te-doen/
http://www.federatiekana.nl/lourdes


Vóóraankondiging Dekenale Bedevaart 
De dekenale Bedevaart in de maand juni (voor alle parochies van het dekenaat Thorn) wordt gehouden op 
16 juni a.s. De plaats waar we op bedevaart gaan is Aken. De kosten bedragen € 25,00 per persoon. 
Hiermee is de bus betaald. Overige kosten zijn voor eigen rekening. T.z.t. kunt u er meer over lezen.  
 

Aanleveren misintenties  

Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de volgende Parochienieuwsbrief is het wenselijk 
om deze door te geven VÓÓR 18 februari  Bij voorbaat dank. 
                                                                                                                  

                                                                                                                 Overleden 

                 
                                                                

                   

                                             Nunhem 

                             Mevr. Ida Caris-Smeets, 92 jaar  
                           Haelen                                 
                           Dhr. Eugène Timmermans, 98 jaar v.h. Haelen 
 

                 Mogen zij nu leven in Gods eeuwige vrede. 

                                                                                                                   

 
                           

Februari 2026 
WINTERROOSTER 

Er zullen in je leven altijd mensen zijn die stenen op je pad gooien. 
Maar het hangt van jezelf af wat je ervan maakt, een muur of een brug.  

 

zondag            01 febr.   Jaar A   Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten 

        Buggenum 
m.m.v. Schola 

09.30 u. H. Mis in de kerk;  Aldegundisprocessie door de kerk 
-voor alle  jarigen van deze maand 
-alle  zieken van onze parochie 

        Haelen 11.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum 
-jrd. Piet en Anna Hocks-Schreurs 
-jrd. echtpaar Janssen-de Mooij 
-jrd. Arnoldien en Pierre v. Heugten 
-jrd. Pastoor Jozef de Rooij en overleden parochianen 

 

dinsdag           03 febr.  Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten 

       Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
-uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk (dhr. en mw. Wijenberg) 

   
woensdag       04 febr.  Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten 

       Nunhem 09.00 u H. Mis in de kerk  
-voor de zielenrust van Jean Verstegen en Catharina Ingenhutt 
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

donderdag     05 febr.    Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten 
      Haelen 09.00 u. H. Mis. In het parochiecentrum. Noveen van Barmhartigheid  dag 1 

      Horn 19.00-19.30 u. in de dagkerk  Aanbidding van het Allerheiligste 
 

vrijdag           06 febr.   

      Haelen 19.00 u. H. Mis in De Horst t.g.v. de 1e vrijdag 
 

zaterdag         07 febr.     Blasiuszegen tegen keel- en andere ziekten 
      Haelen 18.00 u. deze H. Mis VERVALT 



     Buggenum 19.00 u. deze H. Mis VERVALT 

 
zondag           08 febr.  

       Nunhem 09.30 u. H. Mis in de kerk                                                  Voor alle parochies 
-ter ere van Sint Servaas uit dankbaarheid  
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen 

       Horn 11.00 u. deze H. Mis VERVALT 
 

dinsdag          10 febr.   

       Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 

       Heythuysen 20.00 u. Doopvoorbereiding in de Credozaal voor ouders van a.s. dopelingen 
 

woensdag      11 febr.   

       Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen  
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

       Haelen 
 

19.00 u. Vastelaovesmês in de kerk  
-voor alle levende en overl. leden van de C.V. De Vreigeliërs 

       Heythuysen 19.30 u. Bid & Bite: gebed-zang-overweging-en gezellig samenzijn-avond in de 
kerk 

 

donderdag      12 febr. 

        Haelen 09.00 u. H. Mis in het parochiecentrum.  Noveen van Barmhartigheid  dag 2 
 

zaterdag         14 febr.    

        Horn 19.00 u. Vastelaovesmês in de kerk 
-jrd. voor Piet Schreurs 
-jrd. voor Bets en Pieter Derikx-Verstappen 
-voor alle levende en overl. leden van C.V. De Sjaopsköp 
-de carnavalsverenigingen en de Horner gemeenschap 

          Buggenum 19.00 u. Vastelaovesmês in de kerk  
-voor alle levende en overl. leden van C.V. De Halve Gare 
-de Carnavalsverenigingen en de Buggenumse gemeenschap 

 

zondag             15 febr.   

        Nunhem 09.30 u. Vastelaovesmês in de kerk  
-voor alle levende en overl. leden van C.V. De Bosuule 

        Haelen-Horn-   
        Buggenum- 

Deze H. Missen VERVALLEN 

 

dinsdag           17 febr. 

        Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 
 

 woensdag     18 febr.    ASWOENSDAG EN HET OPLEGGEN VAN HET ASKRUISJE 
       Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk  vasten- en onthoudingsdag 

       Neer 09.00 u. H. Mis in de kerk  

       Haelen 19.15 u. GEZAMENLIJKE H. MIS IN HORN 

       Buggenum               18.00 u. H. Mis in de Roffert 

       Horn en Haelen 19.15 u. Gezamenlijke H. Mis in de kerk Horn en Haelen + gezamenlijke koren 
-gest. jrd. voor Christien Dings 

 

donderdag     19 febr.   

            Haelen 09.00 u. deze H. Mis in het parochiecentrum. Noveen van Barmhartigheid  dag 3 



 

zaterdag         21 febr.      

       Haelen 18.00 u. deze H. Mis VERVALT  

       Buggenum  19.00 u. H. Mis in de Roffert                                                 Voor alle parochies 
-voor alle vrijwilligers van onze parochie die onmisbaar zijn voor onze parochie 

 

zondag:           22 febr. 

        Nunhem                          09.30 u. H. Mis in de kerk                                                        Voor alle parochies 
-voor Mia Coenen-Cox vanwege haar verjaardag  
-voor de zielenrust van Mathias Adams en Anna Franssen  
-voor de zielenrust van Jean Adams en Truus Verstegen  

        Horn 11.00 u. deze H. Mis VERVALT 
 

dinsdag          24 febr.  

         Horn 09.00 u. H. Mis in de dagkerk 

         Neer 20.00 u. Bijbelavond in het parochiecentrum. Aansluitend samenzijn. 
                                                                                                                                                                            

 woensdag      25 febr.  

         Nunhem 09.00 u. H. Mis in de kerk 
-voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

donderdag     26 febr.    

      Haelen   09.00 u. H. Mis in het parochiecentrum. Noveen van Barmhartigheid  dag 4  
 

 zaterdag        28 febr.           VASTENACTIE 

      Horn 17.45 u. H. Mis in Daalakkerserf 
-gest. jrd. overl. ouders Jo en Ied Geurts-Smeets 
-gest. jrd. voor Liny Kruders 

      Nunhem 19.15 u. H. Mis in de kerk  
 -voor de zielenrust van Christine Adams van de Laarschot 

 

zondag        01 maart.    
       Buggenum 09.30 u. deze H. Mis VERVALT  

       Haelen 11.00 u. H. Mis in het parochiecentrum  
 

De H. Missen zijn ook via livestream te volgen 

In Horn worden alleen de H. Missen die plaatsvinden in de kerk gestreamd. 
https://www.facebook.com/parochiestmartinus/live.  
Nunhem: http://nunhem.nl/live of op: https://www.facebook.com/nunhemkroniek tevens worden alle 
vieringen verzorgd met Gregoriaanse zang. De vieringen worden in de kerk gevierd en dus gestreamd. 
 

CONTACTGEGEVENS 
 

Pastoor Rajan Nesaiyan, Bergerstraat 11, 6086 BL Neer, e-mail: pastoorrajan@federatiekana.nl Tel: 06-
47755001   
Kapelaan Sanchon Alfred, Biesstraat 1, 6093 AB Heythuysen, e-mail: kapelaansanchon@federatiekana.nl 
Tel: 06-18406451  
Kapelaan Joy Antony Raju, Schepenbank 17, 6081 DB Haelen, e-mail: kapelaanjoy@federatiekana.nl Tel: 
06-14965133 
 

Parochie St. Aldegundis Buggenum  
Kerk: Dorpstraat 38, 6082 AP Buggenum, tel: 06-39837683  

mailto:pastoorrajan@federatiekana.nl
mailto:kapelaansanchon@federatiekana.nl


Email: buggenum@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL69 RABO01234.70.404 
 

Parochie St. Lambertus Haelen  
Kerk: Kerkplein 13, 6081 BA Haelen  
Parochiekantoor/ Parochiehuis: do van 10.00- 11.30 u., tel. 593712  
E-mail: haelen@federatiekana.nl 
Bankrekeningnr: NL75RABO01186.00.508   
 

Parochie St. Martinus Horn  
Kerk: Raadhuisplein 7, 6085 BD Horn  
Parochiekantoor: di-do-vrij van 10.00–12.00 u, tel. 581234   
E-mail: horn@federatiekana.nl 
Bankrekeningnr.: NL50 RABO0123 4011 00 
 

Parochie St. Servatius Nunhem  
Kerk: Kerkstraat 18, 6083 AE Nunhem  
Secr.: K.B.: J.P. Adams tel. 594245   
E-mail: nunhem@federatiekana.nl     
Bankrekeningnr: NL86 RABO0118601474 
 

 

 

mailto:haelen@federatiekana.nl
mailto:horn@federatiekana.nl
mailto:nunhem@federatiekana.nl

