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Voorwoord 
 
Een hoogfeest kondigt zich altijd aan met verwachting. Wanneer mensen iets 
groots te vieren hebben, klinkt dat door in hun stem, in hun liederen, in hun 
samenzijn rond tafel. Vreugde raakt niet alleen het hart, maar heel het leven. Het 
Paasfeest is bij uitstek zo’n viering. De overwinningsroep die daarbij hoort, klinkt 
al eeuwenlang door de Kerk: Alleluia! 
 
Aan dit hoogfeest gaat een tijd van voorbereiding vooraf: veertig dagen waarin 
we ons innerlijk richten op wat komen gaat. Het is een tocht, een geestelijke 
pelgrimage. We trekken mee naar Jeruzalem – de stad die vrede in haar naam 
draagt. Op Palmzondag zien we Jezus die stad binnengaan, eenvoudig gezeten op 
een ezel, toegejuicht door mensen die hoop koesteren. 
 

In de dagen daarna verdiept het mysterie zich. Tijdens het 
laatste samenzijn met zijn leerlingen spreekt Hij over 
zichzelf als gave: brood gebroken, wijn gedeeld, een 
verbond dat niet meer verbroken wordt. Wat toen nog 
onbegrijpelijk klonk, werd pas helder in het licht van 
Pasen. Toen zij Hem levend ontmoetten, vielen de 
puzzelstukken op hun plaats. Hun angst maakte plaats 
voor overtuiging; hun geslotenheid voor getuigenis. 

 
Sindsdien viert de Kerk dit geheim telkens opnieuw. Niet als herinnering aan iets 
van lang geleden, maar als werkelijkheid die ons vandaag raakt. In Pasen ligt een 
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kracht besloten die bevrijdt: verzoening waar schuld drukt, vrede waar onrust 
heerst, liefde die sterker blijkt dan de dood. 
 
Zalig Pasen. Moge de vreugde en de vrede van Pasen uw harten en huizen 
vervullen. 

Pastoor Rajan, Kapelaan Sanchon, Kapelaan Joy, Federatiebestuur 

------------ OP DE AGENDA IN MAART ------------ 

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid 

Vanaf donderdag 5 februari nodigen wij u uit om mee te 
bidden in de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid in 
Haelen. Deze bijzondere noveen ontving de heilige Maria 
Faustina Kowalska van Jezus zelf, en bereidt ons voor op 
de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (de tweede 
zondag van Pasen). 

Wanneer: Gedurende negen opeenvolgende 
donderdagen (met uitzondering van Witte Donderdag), 

telkens na de Heilige Mis van 9.00 uur in het parochiecentrum van Haelen. 

De noveen bestaat uit dagelijkse gebeden waarin Jezus ons oproept zijn 
barmhartigheid te verkondigen en erop te vertrouwen. Wij bidden deze noveen 
gecombineerd met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Ook 
voegen wij een intentie toe voor de noden in de wereld. Daarnaast lezen wij een 
kleine overweging van de dag uit het Dagboek van de heilige Faustina. 

Laten wij samen bidden om Gods barmhartigheid voor onszelf, voor onze naasten 
en voor de hele wereld. Allen welkom! (afbeelding Maria Faustina Kowalska: Wikipedia) 

 

Uitvoering Bach Cantate in Heythuysen  

Op zondag 1 maart zal in de Sint-Nicolaaskerk in Heythuysen de Bach Cantate 
BWV 73, Herr, wie du willt, so schicks mit mir worden uitgevoerd onder leiding 



van Luc Jakobs. Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom, entree is gratis. 
Een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.  

Eerst zal Luc Jakobs een korte inleiding geven over de cantate 
en de betekenis daarvan. Daarna wordt het slotkoraal met 
alle aanwezigen ingestudeerd. Vervolgens volgt de uitvoering 
van de cantate, met solisten, koor en orkest. Tenslotte wordt 
het slotkoraal herhaald, waarbij alle aanwezigen mogen 
meezingen. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder 
het genot van een drankje. 

 
Aanbiddingsbijeenkomst in Haelen 
 

Op donderdag 5 maart vindt de maandelijkse Aanbiddingsbijeenkomst plaats in 
Haelen in het parochiecentrum, aanvang 19.00 uur. We komen samen, onder 

leiding van pastoor of kapelaan, rond het 
uitgestelde Allerheiligste. Een bijeenkomst 
van gebed, zang, en overweging. Een 
moment van stilte, bezinning en 
verbondenheid in onze jachtige wereld.  
Aansluitend is er een gezellig samenzijn 
met koffie en thee. Iedereen is  van harte 
welkom. 

 
Met ingang van maart vindt deze maandelijkse Aanbiddingsbijeenkomst 
afwisselend plaats in Haelen (parochiecentrum) en Horn (dus niet meer in Neer). 
 
Aanmelden doopsel en doopvoorbereiding 
 

Elke tweede dinsdag van de maand wordt een bijeenkomst 
georganiseerd voor de Doopvoorbereiding.  De eerstvolgende 
bijeenkomst staat gepland op dinsdag 10 maart om 20.00 uur in 
de Credo-parochiezaal, Biesstraat 2a in Heythuysen.  
 



Voor een goede organisatie is het belangrijk om u tijdig aan te melden bij Jeanine 
van de Kruijs per e-mail via dopen@federatiekana.nl  
 

Bid & Bite Aanbiddingsbijeenkomst 
 

Op woensdag 11 maart vindt de eerstvolgende Bid & 
Bite Aanbiddingsbijeenkomst plaats onder leiding van 
pastoor of kapelaan rond het uitgestelde 
Allerheiligste. Een bijeenkomst van gebed, zang, en 
overweging. Een moment van stilte, bezinning en 
verbondenheid in onze jachtige wereld.  

Aansluitend is er een gezellig samenzijn onder het 
genot van een hapje en een drankje. Iedereen is  van 
harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur in de Sint-

Nicolaaskerk in  Heythuysen.  

Tot de zomer zullen de Bid & Bite bijeenkomsten plaatsvinden op 8 april, 13 mei, 
10 juni en 8 juli. Steeds op een woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de 
parochiekerk van Heythuysen. 

Bid & Bite Taxi - Mocht u graag willen komen, maar heeft u een probleem met 
het vervoer? Bel dan 06-17449713 (Helian). Zij zal regelen dat u met iemand kunt 
meerijden. 

Bijbelavond 

De eerstvolgende bijbelavond is op dinsdag 17 maart, 
aanvang 20.00 uur in Haelen in het parochiecentrum. De 
toegang is gratis. U bent van harte welkom!   

 
Deelname aan Stille Omgang vanuit Limburg 

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart wordt in Amsterdam de 
jaarlijkse Stille Omgang gelopen. Vanuit Limburg en Oost-Brabant zullen er bus) 
naar Amsterdam afreizen op zaterdagavond 21 maart, langs verschillende 
opstapplaatsen. 

mailto:dopen@federatiekana.nl


Onderweg bidden we het rozenhoedje. Bij 
aankomst lopen we de route door het historisch 
centrum van Amsterdam en komen voorbij de 
plaats waar het Mirakel heeft plaatsgevonden in 
1345. Voor meer informatie:  www.stille-
omgang.nl. Vervolgens vieren we in een van de 
kerken de Eucharistie. In de vroege ochtend zijn 

we weer terug. 

Elk jaar is er een gebedsintentie en deze luidt dit jaar: “Moge God, door de 
Eucharistie, velen bereiken en wij Hem niet afwijzen”. De kosten zijn € 35,00 
euro per persoon. Jongeren t/m 18 jaar mogen mee voor de helft van de prijs. 
Uiterlijke aanmelddatum vrijdag 7 maart. 

Let wel: de opstaptijden zullen dit jaar, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, 
met één uur vervroegd worden. Definitieve tijdstippen volgen nog. 

Inlichtingen over inschrijving, opstapplaatsen en programma zijn verkrijgbaar bij 
Henk Verhaeg 06-28560997 / verhaeg@ziggo.nl en pastoor Rick Blom 06-
55722869 / rickblom7@hotmail.com 

 
‘Taizéviering nieuwe vorm’ in Heythuysen 

De eerstvolgende Taizéviering is op woensdag 25 maart 
om 19.00 uur in de Sint-Nicolaaskerk te Heythuysen. 
Deze ‘taizéviering nieuwe vorm’ is de opvolger van de 
taizévieringen die tot en met december 2025 elke 
laatste woensdag van de maand plaatsvonden in deze 

kerk. Iedereen is van harte welkom!  
 
Tienergroep in federaties Kana/Tabor 
 
Op elk laatste woensdag van de maand wordt 
een tieneravond georganiseerd in het 
Credozaaltje naast de parochiekerk in 
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Heythuysen. Alle tieners tussen 11 en 16 jaar zijn van harte welkom.  
 

We willen de tieners de gelegenheid bieden 
elkaar te ontmoeten, met spel en 
gezelligheid, samen bidden, denken, praten 
en luisteren. Een plek waar ze zichzelf 
mogen en kunnen zijn!  
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 

woensdag 25 maart van 19.30 uur tot rond 21.00 uur.    
 
Wij kijken ook deze keer weer uit naar een gezellige, leerzame bijeenkomst waar 
iedere deelnemer met plezier op terug kan kijken!     

Warme groet, Tienerwerkgroep Kana & Tabor  
 

60-jarige wijding emeritus-pastoor Wiel Jacobs 
 
Op donderdag 26 maart vieren we in de kerk van Heythuysen om 9.30 uur de 
60-jarige wijding van emeritus-pastoor Wiel Jacobs, oud-pastoor van de H. 
Nicolaasparochie Heythuysen. U bent van harte welkom! 

 
------------ VOORUITBLIK ------------ 

 
Programma Goede Week 2026 
 
Witte Donderdag – Op donderdag 2 april is er een Heilige Mis om 19.00 uur in 
de kerk van Haelen 
 
Goede Vrijdag – vrijdag 3 april – Om 15.00 uur is de Kruiswegviering in de kerk 
van Haelen en tegelijkertijd, ook om 15.00 uur, de Kruiswegwandeling bij de kerk 
in Neer. Om 19.00 uur is de Goede Vrijdagviering in de kerk in Horn. 
 



Paaszaterdag – Op zaterdag 4 april worden er in 
diverse kerken binnen onze federatie Paaswakes 
gehouden: om 19.00 uur in de kerk van Buggenum, 
om 19.00 uur in de kerk van Neer en om 21.00 uur in 
de kerk van Horn 
 
Paaszondag – Op zondag 5 april vinden er in diverse 
kerk binnen onze federatie Heilige Missen plaats: om 
9.30 uur in de kerk van Nunhem, om 9.30 uur in de 
kerk van Roggel, om 11.00 uur in de kerk van Haelen 
en om 11.00 uur in de kerk van Heibloem 

 
Paasmaandag – Op maandag 6 april is er een Heilige Mis om 11.00 uur in de kerk 
van Horn 
 
Kledinginzameling Stichting Sam’s Kledingactie in Haelen   

Hulp bieden aan hen die het nodig hebben, dat is de missie van 
Stichting Sam’s Kledingactie, zowel in binnen- als buitenland. Dit 
voorjaar gaat de stichting zich inzetten voor twee doelen met 
als credo: ieder kind telt mee! De goede doelen zijn Stichting 
Leergeld (het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met geldzorgen) en het Liliane Fonds (gelijke kansen 

voor kinderen met een (on)zichtbare handicap). 
 
Stichting Sam’s Kledingactie richt haar donaties veelal op kinderen en onderwijs 
en heeft grote affiniteit met het bewerkstelligen van kansen voor het kind.  
In onze federatie houdt Stichting Sam’s Kledingactie haar kleding 
inzamelingsactie op dinsdag 28 april van 17.00 tot 19.00 uur bij de kerk in 
Haelen. Vragen? Neem gerust dan contact op met mevrouw Jacobs-Kouters 
(0475-594225). 
 
 
 



Dekenale Bedevaart 2026 
 
Onze traditionele dekenale bedevaart vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 16 juni, onder begeleiding van 
parochiepriesters. Dit jaar gaan we naar Aken, waar 
we de Heilige Mis zullen vieren in de Dom van Aken. 
De Dom ligt in het mooie en gezellige centrum van 
de stad en ook dit jaar bent u weer in de gelegenheid 
om een deel van de dag naar eigen inzicht in te 
vullen, zoals bijvoorbeeld een rondleiding in de Dom 
of een bezoek aan de Domschatkamer, gelegen in de directe nabijheid van de 
Dom.  

Voor deelname aan deze bedevaart moet u redelijk goed ter been zijn en 
zelfstandig in en uit de touringcar kunnen stappen. U kunt wel uw rollator 
meenemen.      

We verwachten rond 9.00 uur te vertrekken  en rond 17.30 uur weer terug te zijn 
(exacte tijden zijn afhankelijk van uw opstapplaats). De kosten bedragen, net als 
vorig jaar, € 25,00 per persoon. Hiermee is de bus betaald. Overige kosten zijn 
voor eigen rekening.   
 
Gaat u (weer) met ons mee? Aanmelden:  

- Stuur vanaf nu een e-mail naar nieuwsbrief@federatiekana.nl onder 
vermelding van uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres 
OF  

- Vul het aanmeldformulier in dat vanaf half maart verkrijgbaar is bij het 
parochiekantoor in Roggel en het parochiehuis in Neer. U kunt het  
aanmeldformulier tot 1 mei inleveren bij het parochiekantoor in uw 
parochie. 

 
De eigen financiële bijdrage van €25,00 kunt u tot 1 mei contant inleveren bij het 
parochiekantoor in uw parochie of overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 
0151 0967 67 ten name van Dekenaat Thorn en onder vermelding van uw naam, 
adres en Dekenale Bedevaart Aken.  
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Dekenale Lourdesreis 2026 
 

Ook dit jaar organiseren we weer een 
Lourdesreis vanuit ons dekenaat Thorn: van 
11 tot en met 19 september (busreis) of 13 
tot en met 18 september (vliegreis).  
 
Via  de link www.federatiekana.nl/lourdes 

kunt u zich inschrijven, onder vermelding van de code cp2026. We attenderen u 
graag op dit informatieve filmpje van het Huis voor de Pelgrim: Naar Lourdes met het 
Huis voor de Pelgrim 
 
Ook als u in dezelfde periode mee wil, maar naar het accueil of zorghotel gaat of 
reist met het vliegtuig, kunt u zich met deze link inschrijven onder vermelding 
van de code cp2026. De animo is groot, dus wacht niet te lang met inschrijven! 
 

Neem gerust contact op met Nancy Smeets (0475-581519) als u vragen heeft of 
als u moeite heeft met het online aanmelden. Zij helpt u graag.     

Hierbij het vriendelijke verzoek om het aan Nancy Smeets door te geven als u 
heeft geboekt. Zo houdt zij het overzicht over wie vanuit ons dekenaat meegaat. 
Alvast hartelijk dank! 

 

------------ OVERIG NIEUWS ------------ 

Vastenactie 2026 - En Hij zei: 'Geven jullie hun maar te eten' 
Dit jaar ondersteunen we in ons dekenaat Thorn het project van Vastenactie 
bisdom Roermond voor het verbeteren van de leefomstandigheden van 
gedetineerden in drie gevangenissen in Pando, Bolivia, door middel van zinvolle 
dagbesteding, medische zorg, onderwijs en juridische bijstand.  
Het is een concrete invulling van de werken van barmhartigheid, zoals deze in Mt. 
25 worden genoemd. In onze wereld komen we steeds vaker tegen dat mensen 
zonder proces gevangen worden gezet. Als Kerk willen we ons ook om deze 
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mensen bekommeren en zorg dragen voor menswaardige omstandigheden en 
een eerlijk proces. Zo gemakkelijk blijft dit een vergeten plek. 
 

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden en twee 
vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen 
rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn 
slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen 
weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan: 
“Geven jullie hun maar te eten.” Met deze ene zin legt 
Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen — en 
bij ons.  
 
Steun de Vastenactie via de collectebus in onze kerken 
of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL21 
INGB 0003 0000 46 ten name van Vastenactie Bisdom 
Roermond. 
 
 

Overleden  
 

20 februari Bertha Gubbels-Lenders 93 jaar Roggel 
 
Dat onze dierbaren mogen verrijzen tot nieuw en eeuwig leven! 
 

 

------------ H.MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN ------------ 
 

Nieuw Missenrooster voor Roggel 

In de periode Palmzondag tot Allerzielen is er elke tweede zaterdag om 19.00 
uur een H.Mis in de kerk. In de periode Allerzielen tot Palmzondag is er elke 
tweede zondag om 9.30 uur een H.Mis in het Jozefhuis, met uitzondering van 
speciale missen en belangrijke kerkelijke feestdagen. Dit is een blijvende wijziging 
(zie het overzicht van de H.Missen in elke nieuwsbrief voor het actuele overzicht). 

 



Aanleveren misintenties  
Om de gevraagde misintenties te kunnen publiceren in de komende Parochie-
nieuwsbrief is het wenselijk deze aan het parochiecentrum in Roggel of het 
parochiehuis in Neer door te geven vóór 15 maart.  
 

 

 

 

OVERZICHT H.MISSEN IN HEIBLOEM, NEER EN ROGGEL 
 

ZONDAG 1 MAART 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS, in het Jozefhuis  
WOENSDAG 4 MAART 
NEER 9.00 UUR – H. MIS, in het parochiehuis  

–  voor Peter Schmitz 
–  voor de levende en overleden leden van de seniorenvereniging 

ZONDAG 8 MAART 
NEER 9.30 UUR - H. MIS, presentatiemis communicanten, in de kerk 

–  jaardienst voor Mina Emonts 
HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS, in de kerk/sacristie 
WOENSDAG 11 MAART 
NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis  

–  voor de jarigen van deze maand 
ZONDAG 15 MAART  
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS, in het Jozefhuis 
WOENSDAG 18 MAART  
NEER 9.00 UUR – H.MIS in het parochiehuis 

–  voor het welzijn van onze parochie   
ZONDAG 22 MAART 
NEER 9.30 UUR – H.MIS in het parochiehuis  

– jaardienst voor Frans Martens en Annie Martens-Bruinen 
– jaardienst voor Mia Boonen-Beeren 
– jaardienst voor Harie Wagemans en Cato Wagemans-Slots 

HEIBLOEM 11.00 UUR – H. MIS in de kerk/sacristie 
WOENSDAG 25 MAART 
NEER 9.00 UUR – H. MIS in het parochiehuis  

–  voor alle zieken en overledenen van onze parochie 
ZATERDAG 28 MAART - Palmzondag 
NEER 13.30 UUR – H.MIS, Paasviering senioren, in het parochiehuis 

–  voor alle levende en overleden leden van de seniorenvereniging  
NEER 19.00 UUR – H.MIS, gezinsviering, in de kerk  
 



ZONDAG 29 MAART - Palmzondag 
ROGGEL 9.30 UUR – H. MIS, in het Jozefhuis  

 

 
------------ CONTACTGEGEVENS ------------ 

 
Pastoor Rajan, Bergerstraat 11, Neer 
email pastoorrajan@federatiekana.nl, telefoon 06-47755001 
 

Kapelaan Sanchon, Biesstraat 1a, Heythuysen             

email kapelaansanchon@federatiekana.nl, telefoon 06-18406451 

 
Kapelaan Joy, Schepenbank 17, Haelen 
email kapelaanjoy@federatiekana.nl, telefoon 06-14965133 

 
 
Parochie St. Isidorus Heibloem:  
Kerk: Pater van Donstraat 4, Heibloem  /Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 
6a, Roggel, 0475-491393, heibloem@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL85 RABO 0144.2927.18  
 
Parochie H. Martinus Neer:  
Kerk: Kerkplein 4, Neer / Parochiehuis: Kerkplein 4, Neer, 0475-593968, 
neer@federatiekana.nl  
Bankrekening: NL13 RABO 0135.7005.90   
 
Parochie H. Petrus Roggel:  
Kerk: Markt 1, Roggel / Parochiekantoor: Pastoor Ruttenhofje 6a, Roggel, 0475-
491393, roggel@federatiekana.nl  
Bankrekeningnr: NL44 RABO 0144.2036.34  
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